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4de zondag van Pasen 

Roepingenzondag 
 

 

 
 

Lezingen 
 

Handelingen 13, 14.43-52 
Openbaring 7, 9.14b-17 

Johannes 10, 27-30 
 
 

          Thema 
                Luister naar zijn stem 

 

 

 Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom en eigen 

geloofsgemeenschap. 
 

 

 

 

Pelgrims van Hoop in Rome 
 

In het kader van het thema 'Pelgrims van Hoop' zijn we afgelopen week naar Rome geweest. Een unieke 
ervaring! Rome bezoeken als pelgrim, omringd door een gemeenschap van gelijkgestemden, geeft een heel 
andere dimensie aan de stad. In plaats van alleen imposante gebouwen te zien als toerist, ervaar je op deze 
reis de onderlinge verbondenheid, het samen op weg zijn en het gedeelde geloof. Het blauwe sjaaltje dat we 
aan het begin van de reis kregen, lijkt daarbij bijna een symbool te worden – niet zomaar een stukje stof, maar 
een teken van herkenning en eenheid. 
De vraag of die verbondenheid voortkomt uit de zichtbare herkenning of uit een diepere spirituele verbinding is 
interessant. Misschien spelen beide elementen een rol. Het zien van anderen met hetzelfde sjaaltje geeft 
meteen een gevoel van inclusie, maar de gezamenlijke intentie en ervaring creëren waarschijnlijk een veel 
sterkere band. De massa voelt dan niet als iets waarin je je dreigt te verliezen, maar als een gemeenschap waarin je wordt gedragen. 
Een enkel voorbeeld. Samen met ongeveer 1200 pelgrims waren we in het Vaticaan. Er heerste stilte, er werd gebeden, we volgden de 
eucharistieviering in aanwezigheid van ook bijna alle Nederlandse bisschoppen. Niets aan de hand, zult u zeggen, maar op de achtergrond 

hoorden we het geschuifel van zovele voeten, eveneens in stilte, een hele mis door. Heel speciaal. Gedachten gaan door je hoofd. 
Iedere stap, iedere persoon brengt zijn eigen verhaal mee: sommigen met een diepgeworteld 
geloof, anderen zoekend naar antwoorden, misschien ook twijfel of verwondering. Dat 
moment waarin al die mensen samenkomen, is haast een levend mozaïek van menselijke 
ervaringen. Je kunt je afvragen of gedachten synchroon lopen - of dat ieder juist zijn eigen 
innerlijke reis maakt, terwijl we ons toch fysiek samen voortbewegen. 
Een ander voorbeeld is de viering in de Santa Maria Maggiore met opnieuw heel veel mensen 

die het sobere graf van de onlangs overleden paus Franciscus bezochten. De enorme 
toestroom van mensen die hem de laatste eer bewijzen, laat zien hoe geliefd hij was. De rij 
voor de basiliek begon elke morgen al vroeg met honderden gelovigen. 
Een heel bijzondere reis, waar ook 10 pelgrims uit Zeeuws-Vlaanderen bij aanwezig waren. 
U kunt een reisverslag en foto’s vinden op de websites van de parochie H. Maria Sterre der 
Zee, de Andreasparochie, de website van het bisdom en op de facebookpagina's van de parochies. 

 

 

Expositie over Moeder Teresa in de basiliek van Hulst, 20 mei tot 16 juni 
 

Moeder Teresa stichtte de Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde in India  

 

Wie kent haar niet, de kleine vrouw in witte sari met blauwe biezen en haar doorgroefde, door 
de zon gebruinde gezicht? Moeder Teresa (1910-1997), net zo bekend als Gandhi en 
toevalligerwijs ook werkzaam in India. Blijkbaar een land dat, zo het al niet grote mensen 
voortbrengt, nieuwkomers in elk geval tot grootsheid inspireert. 
En groots was het leven van Gonxha (=Agnes) Bojaxhiu, vooral ook in het kleine: de 
dagelijkse zorg voor anderen. Ze werd op 19 oktober 2003, Wereldmissiedag, zalig verklaard. 
De vrouw die bekend is geworden als Moeder Teresa werd geboren in een vroom katholiek 
gezin in de stad Skopje, in Macedonië op de Balkan. In haar jeugd is ze lid van de 
jeugdorganisatie Dochters van Maria en leest ze graag over missionarissen en heiligen. Ze 
bidt veel tot Onze-Lieve-Vrouw van Skopje en voor haar beeld krijgt ze de roeping religieuze 
te worden. Dan ook begint haar weg die uiteindelijk naar India en een eigen congregatie leidt.  
 

Als ze achttien is, vertrekt ze naar Ierland en wordt novice bij de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto in Dublin. Een paar maanden 
later al wordt ze uitgezonden naar de missiepost van deze 'Ierse Zusters' in Calcutta, toen nog Brits-Indië. Hier werkt ze aanvankelijk als 
onderwijzeres en leeft ze, beschut, binnen de kloostermuren.  
 

Maar de ellende van India blijft niet buiten de deur. In het ziekenhuis van het klooster komt Teresa - deze naam heeft Agnes 
aangenomen naar haar grote voorbeeld Theresia van Lisieux, die het grote zocht in het kleine - in aanraking met de misère van de 
Indiase armen. Hongersnoden en de burgeroorlog tussen hindoes en moslims na de onafhankelijkheid van Brits-Indië verergeren de 
situatie nog eens. Intussen werkt Teresa ijverig voort als lerares aardrijkskunde en hoofd van haar school. Maar tijdens een retraite in 
1946 krijgt ze, opnieuw, een roeping: God wil dat ze het klooster verlaat en onder de armsten der armen gaat werken. En daarvan zijn er 
nogal wat in de miljoenenstad Calcutta. Ze moet geduld oefenen, want het klooster verlaten mag ze niet zomaar. Ze krijgt uiteindelijk 
toestemming. Ze mag een jaar lang proberen Gods roeping in de daad om te zetten. Lukt het niet, dan moet ze terugkomen. 
 

Het is 1948: ze laat het klooster achter zich met slechts vijf roepies op zak. Het is ook het jaar waarin ze de Indiase nationaliteit 
aanvraagt en krijgt: een duidelijke keuze. Ze volgt een korte medische opleiding om de armen daadwerkelijk te kunnen verzorgen en 
besluit zich ook uiterlijk aan te passen door voortaan een sari te dragen, de kleding van de Indiase vrouw. 
 



Teresa begint heel klein, maar krijgt al spoedig van alle kanten hulp. Haar eenmansmissie wordt er een van velen. Rome bevestigt haar 
inzet door haar congregatie te erkennen als de Missionarissen van Naastenliefde. We tellen het jaar 1950. De leden van deze 
congregatie bekommeren zich om mensen aan wie niemand zich iets gelegen laat liggen. In India zijn dat de paria's, de 
onaanraakbaren, die niet eens met één voet op de laagste trede van de sociale ladder staan. Als de orde zich ook buiten India 
verspreidt, komen daar mensen bij die figuurlijk paria's zijn, bijvoorbeeld aidspatiënten en prostituees. 
 

In de halve eeuw na 1950 groeit de congregatie uit tot een ware 'multinational' met meer dan 4700 zusters én broeders die in 132 landen 
over de hele wereld werkzaam zijn. In deze tijd ook krijgt Teresa haar eretitel: 'ma', moeder. Van 'Gonxha Bojaxhiu' is ze via 'zuster 
Teresa', 'Moeder Teresa' geworden. 
 

Maar ook de sterkste wil zit uiteindelijk in een breekbaar lichaam. Na een leven van hard werken en zichzelf wegcijferen krijgt ze 
verscheidene kwalen. Een hartinfarct wordt haar fataal. Ze sterft op 5 september 1997 en wordt begraven in een sarcofaag in het 
moederhuis van de Missionarissen van Naastenliefde in India. 

 

 

Nieuwe uitzending van ‘Geloof, Hoop & Liefde’ 
 

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die opgenomen en samengesteld wordt door George van der Sijpt en die via 
Omroep Zeeuws-Vlaanderen maandelijks wordt uitgezonden en op onze website wordt geplaatst. Filmpjes met 
steeds een ander, vaak actueel thema. In de nieuwste opname staat pastor Katrien Van de Wiele in Koewacht stil bij 
80 jaar Vrijheid en herdenkt de slachtoffers die daar hun leven moesten geven. 

 

 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 11 mei 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 
het Dameskoor van de Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en 
overleden ouders; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; 
gezusters Coenen; Ben Lockefeer en overleden familieleden; overleden ouders Guust en Trees de 
Roeck-Fermont; Theo van Haelst echtgenoot van Angela van Haelst-Verschueren; Juliën de Vliegher 
en echtgenote Jeanine Bracke; Ria Baart echtgenote van Piet de Clippelaar; pater Siebo Leppen; 
Annie Seghers-Hoefnagels en echtgenoot Leo Seghers; Walter Cleijman en echtgenote Germaine 
Cleijman-Kouwijzer; Marieke Cornelissens; Annie de Potter-de Kind en echtgenoot Eddy de Potter; 
Norma Lansu-Deyaert en echtgenoot Wim Lansu; Leon de Bleijser en overleden familie; Theo en 
Agnes de Kort- van der Veeken, overleden dochter Betsie en overleden families; dhr. E. de Kind en 
echtgenote Mariëtte van der Heyden; Martine Smeets-De Decker echtgenote van Jac Smeets  
woensdag 14 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 14 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde voor de overleden familie; familie de Rijke-van Roeyen 
 

Overzicht vieringen 
rond 11 mei 

Hulst 
zo 11 mei 10.00 uur:  eucharistie 
wo 14 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 14 mei 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 10 mei 19.00 uur:  Poolse euch 
vr 16 mei 19.00 uur: eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 13 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 10 mei 10.00 uur: ehc viering 
ma 12 mei 19.00 uur: rozenkrans 
di 13 mei 10.00 uur: gebedsgroep 
do 15 mei 19.00 uur: w&c viering 
Hengstdijk 
ma 12 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Lange Akkers 
di 13 mei 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 10 mei 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor J. Okonek 
vrijdag 16 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
mededelingen: Het is al jarenlang gebruikelijk in de Mariamaand mei om één keer per week gezamenlijk de rozenkrans te bidden bij het 
Kapelletje op Het Zand te Koewacht. Dit staat op de kruising van Het Zand met de Zandstraat. Ook dit jaar vindt dat plaats op iedere 
dinsdag in de maand mei om 19.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 13 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 10 mei 14.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ 
intenties: voor opa Luc en omie van Annabel; Walter Josiassen en Johanna Josiassen-van Doorsselaer opa en oma van Freya 
maandag 12 mei 19.00 uur: rozenkransgebed aan het Mariabeeld achter in de kerk 
dinsdag 13 mei 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
donderdag 15 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Roger Bogaert en echtgenote Herna Buytaert, overleden ouders en 
familie; Frans Cammaart echtgenoot van Jo de Baar; jaargetijde Lea d’Haen en echtgenoot Petrus van Itegem; Lizette De Cock en 
echtgenoot Ferdi Baart; Jozef van Esbroeck en echtgenote Mathilda Roctus; Louis Boënne en echtgenote Bertha Heijens en kleinzoon 
Ghislain van Esbroeck; Robert Heijens en echtgenote Alice Bral en dochtertje Tessy; jaargetijde Albert Claus en echtgenote Josephina 
Malfason en overleden familie 
 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 12 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Benny Tieleman en kleinzoon Joey zoon van Erik en Brigitte Rouw, Wies en Marie Roctus-de Bakker en zoon Guust; Ward en 
Wies Collet-de Maagt en overleden familie; jaargetijde Elizabeth van Buijten met gedachtenis van overleden echtgenoot Alphonsius de 
Maat; Leon van Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de Cock; echtpaar Camiel en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Jan den Tenter; Apollonia van Campen; Paula de Rooij en overleden 
ouders 

 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
mededelingen: Met ingang van mei zijn er op zondag geen vieringen meer in de kapel van De Blaauwe Hoeve. Voortaan is er elke 
derde woensdag van de maand om 10.30 uur een viering in de kapel voor onze bewoners. Ook mensen ‘van buiten’ zijn en blijven 
daarbij van harte welkom! De eerstvolgende viering in de kapel is op woensdag 21 mei a.s. om 10.30 uur. 
 

WZC De Lange Akkers Koewacht 
dinsdag 13 mei 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door Gonny Rozijn 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld
https://youtu.be/gagDrDPx-vs

