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JAAR B 
 

23ste zondag door het jaar 
Ziekenzondag 

 

 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 35, 4-7a 
Jakobus 2, 1-5 

Marcus 7, 31-37 
 

 
 

Thema 
Open gaan 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en een extra 
Caritascollecte voor de Zonnebloem. 
In Nieuw-Namen is er een extra 
collecte voor verwarming van de kerk 
en onderhoud van het kerkhof. 

 

 

Dankwoord 
Beste medeparochianen, lieve mensen, 
Langs deze weg wil ik u allen van harte bedanken voor de vele blijken van medeleven die mijn broer Frank, mijn neef Björn en ik 
mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van onze vader en opa. De mooie woorden van troost, de vele kaartjes en kaarsjes, de 
gebeden en goede gedachten en de warme aandacht hebben ons goed gedaan. Verbondenheid is de stille en zachte kracht die ons 
heeft gedragen. De dagen van afscheid nemen en ook het leeghalen van de ouderlijke woning hebben een grote impact op ons gehad. 
Als familie sluiten we niet alleen een hoofdstuk maar een heel boek, het levensboek van onze ouders en grootouders. Met herinneringen 
in ons hart en ook met de tastbare dingen die wij koesteren gaan we verder.  
 

Mede namens mijn broer en neef van harte bedankt! 
Ralf Grossert p.w.  

 

 

Nieuwe uitzending van ‘Geloof, Hoop & Liefde’ 
 

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die wordt opgenomen en samengesteld door George van der Sijpt en die via 
Omroep Hulst maandelijks wordt uitgezonden en op onze website wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een ander, 
vaak actueel thema. Deze keer draagt Frans van Geyt enkele gedichten voor in het parochiecentrum van de H. 
Andreas Parochie in Oostburg, die mensen aan het denken kunnen zetten. U vindt daar de nieuwste opname met 
als thema: ‘Poëzie in relatie tot religie’.  

 

 

 

KRO-viering in de basiliek op zondag 15 september om 10.00 uur 
 

Kom op zondag 15 september om 10.00 uur naar de basiliek voor de eucharistieviering die rechtstreeks wordt uitgezonden. Het is zo 
belangrijk dat we op die dag een volle kerk mogen laten zien aan de gelovigen in het land. We doen daar steeds ons best voor en ook dit 
jaar hopen we van harte dat ons dit samen gaat lukken. Alles is goed voorbereid dankzij de goede en zorgvuldige inzet van met name 
het koor, dirigent en de organist, die door de repetities al langzaam 'op scherp' staan. Kortom, het belooft weer een mooie uitzending te 
worden. Aan ons allen de vraag: kom in ieder geval zelf, maar vraag ook aan de mensen om u heen of ze zeker op die dag mee willen 
gaan naar de kerk. Familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren. Er zijn vast veel mensen die u kunt vragen. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! Hoe mooi zal dat zijn op 15 september: een volle basiliek! Tot 15 september. 
 

pastoor Wiel Wiertz  
 

 

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 11 

 

Als Kerk van Christus staan we in onze tijd voor de uitdaging nieuwe wegen te vinden om de vreugde van het evangelie te delen in een 
veranderde cultuur. Mensen vragen zich dan soms af: Hebben we het dan allemaal verkeerd gedaan? 
Dat gevoel kun je zeker krijgen als je je al lang voor de Kerk inzet en hoort dat het nu anders moet. Maar dat laatste is een inzicht, geen 
verwijt. De afgelopen decennia is er veel gedaan en uitgeprobeerd om de Kerk levend te houden. Terugkijkend zien we duidelijker wat 
vruchtbaar is gebleken en wat niet. Natuurlijk doet het pijn om te zien dat waar je zo in hebt geloofd, doodloopt of dat anderen vinden dat 
waar jij aan hebt meegedaan, geen toekomst meer heeft. De ommekeer in ons denken en doen, waartoe paus Franciscus ons oproept, 
is geen afrekening met het verleden. Durf jij, zoals Abraham, met vertrouwen het verleden los te laten en samen met anderen opnieuw af 
te stemmen op het plan van de Heer voor de toekomst? 

 

 

Interessante gedachte 

 

Beste mensen, 
 

Sommige teksten wil ik u niet onthouden en graag ter overweging aanbieden. Zo staat op de achterkant van het liturgieboekje van de 
20ste zondag door het jaar een gedachte van Edith Stein met de volgende rijke inhoud, het overdenken meer dan waard: 
“De Kerk is het Rijk van God in deze wereld. Zij moet met aardse veranderingen rekening houden; zij kan de eeuwige waarheid en het 
eeuwige leven slechts aan de tijd doorgeven, als zij ieder tijdperk neemt zoals het is. De onwankelbaarheid van de Kerk berust immers 
juist op het feit, dat zij aan het vasthouden aan het eeuwige een onvergelijkbare soepelheid verbindt, in het zich voegen naar de 
bijzondere verhoudingen en eisen van de tijd.” 
En alstublieft, deze tekst niet te gauw naast u neerleggen! 

 

pastoor Wiel Wiertz 

 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld
https://youtu.be/hIMQ2jweS0c


Open Monumentendagen in Hulst in het weekend van 14 en 15 september 

 

Op 14 en 15 september is het weer open monumentendag, zie https://monumentinhulst.nl. Dit 
jaar in het thema ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’, met als slogan ‘onderweg’. Er 
valt weer veel te bezichtigen in Hulst: het stadhuis, museum ’s-Landshuis, stadstuin aan de 
Bontehondstraat, de molen en de protestantse kerk aan de Houtmarkt. Ook staan de deuren van 
de basiliek weer open voor bezoek van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn gidsen aanwezig die met 
enthousiasme vertellen over dit bijzondere kerkgebouw. Verder zijn in onze regio nog de Sint 

Catharinakerk te Hengstdijk, de molen en Hof te Zande Kerk te Kloosterzande, de Luchtwachttoren in Nieuw-Namen en de molen in 
Kuitaart te bezoeken. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Beste parochianen, 

We zijn voor twee verschillende personen op zoek naar vrijwilligers die met hen regelmatig naar de eucharistievieringen in Hulst zouden 
kunnen gaan. Geheel in overleg met de vrijwilliger(s) wordt bekeken hoe vaak dat precies zal zijn. Ze zouden met de auto opgehaald en 
teruggebracht willen worden. De ene persoon is nog net tiener, dus zou door een gezin of een vrouw opgehaald kunnen worden. De 
andere persoon is een man met een licht verstandelijke beperking, die ernaar uitkijkt om weer naar de kerk te kunnen gaan. Neem 
gerust contact op voor meer informatie of om eens te overleggen. Digna van Liere: d.vanliere@tragel.nl  
 

Digna van Liere, 
geestelijk verzorger Tragel 

 
 

 

Bevrijdingsconcert in Axel op zaterdagavond 21 september 
 

 In september 2024 is het tachtig jaar geleden dat Axel na een heftige strijd werd bevrijd. Zo kwam er 
voor het stadje en omgeving een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 
Het koor ASAF meent dat dit feit niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Aan de strijders voor onze 
vrijheid zijn we immers veel dank verschuldigd. Op zaterdag 21 september richt het koor een 
Bevrijdingsconcert in om aandacht te schenken aan dit memorabele feit uit de recente geschiedenis. 
De werken in het concertprogramma verwijzen deels naar het verlangen om vrede in de wereld en 
naar de dankbaarheid en vreugde om de herwonnen vrijheid. Zo brengt het koor met 
orkestbegeleiding en solisten ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn en het ‘Te Deum in C’ van 
Wolfgang Amadeus Mozart tot klinken. Een hoogtepunt wordt het feestelijke ‘Gloria in D’ van Antonio 
Vivaldi. 
Aan deze uitvoering werken twee professionele solisten mee: Lies Vandewege, sopraan en Marion 
Kreike, alt. Organist Jan Oppeneer en TY Zeeuws Kamerorkest staan in voor de begeleidingen; 
dirigent is Anton de Kort. 
Het concert vindt plaats om 20.00 uur in de Protestantse Kerk in Axel aan de Koestraat 2; 
toegangskaarten zijn verkrijgbaar via website www.asaf-koor-axel.nl of vanaf 19.30 uur aan de ingang 
van de kerk 

 
 

 

Aankondiging Caritascollecte 7-8 september 2024 (Zonnebloem) 
 

Dit weekend staat Caritas stil bij de zieke, gehandicapte en eenzame mensen in onze eigen Zeeuws-Vlaamse parochie. 
Vrijwilligers bij de verschillende Zonnebloem-afdelingen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zetten zich al vele jaren in voor deze 
mensen door een regelmatig bezoekje aan huis, een presentje, een groot of een klein uitstapje, of soms zelfs door een week 
vakantie met volledige verzorging. Dankzij deze collecte steunt Caritas, zoals ieder jaar, het werk van de plaatselijke 
afdelingen van de Zonnebloem. 

 
 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 6 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 
zondag 8 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Ben Lockefeer en alle overleden familieleden; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo 
Verdurmen echtgenoot van Truus Saman; Paul Vermeersen echtgenoot van Simone Vermeersen-van Leemput; Leon de Bleijser en overleden 
familie; Auk de Maat en zijn vader Arnold de Maat echtgenoot van Ria de Maat-Ferket 
woensdag 11 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 11 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
vrijdag 13 september 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: De viering op 15 september zal aanvangen om 10.00 uur. . 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 7 september 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor J. Okonek 
zondag 8 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Sylvia van Damme; Roger van Damme; Marcel Celie echtgenoot van Georgette de Vliegher 

 
Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 10 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

https://monumentinhulst.nl/
mailto:d.vanliere@tragel.nl
http://www.asaf-koor-axel.nl/


Informatie en intenties vervolg 
 

Sint Jansteen De Warande 
donderdag 12 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en 
Joos de Wit, zonen Freddy en Francky en overleden familie; Johan de Burger en echtgenote Angela 
Weemaes en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 7 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor  
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Corry van Loon en echtgenoot Piet 
Bek; Herna Buytaert en echtgenoot Roger Bogaert, overleden ouders en familie  
dinsdag 10 september 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Op zondag 1 september is gedoopt Fran, dochtertje van Chiel Famaey en Lotte Van Hecke. 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
zondag 8 september 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele met zegening Nicolaasbroodjes m.m.v. fanfare ‘De Scheldezonen’  
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; pastoor Camerman; pastoor Willems; 
pastoor Vermeulen; pastoor Mangnus; pastoor Ruyloft; pater Paulus van Winden; Georgette De Koning 
en echtgenoot Adriaan Driedijk; jaargetijde Jos van der Heyden en overleden familie; George Pauwels 
echtgenoot van Ria Schuddings en overleden familie; Richard Thilleman en echtgenote Georgette 
Bogaert; August Noens en echtgenote Ivonne de Bock, overleden ouders en familie; overleden leden 
van fanfare "De Scheldezonen" met bijzondere nagedachte van Eddy Leenknecht, Marianne 
Robbrecht-Burm en Johan de Rijke; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst en overleden 
leden van de familie Lockefeer en familie van Haelst 
maandag 9 september 10.00 uur: eucharistieviering voor de overleden parochianen met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. zangkoor Clinge 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; 
Maria Buijsrogge echtgenote van Johan Kegelaer, familie Buijsrogge-Gillis, Honoré Freyser en 
echtgenote Julma Buijsrogge, overleden ouders en familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen 
Robert, Miel, Edy en Georges; Marie-Jose Lockefeer en echtgenoot Johan van Dijke en dochtertje 
Annemieke; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie; René van 
Roeyen en echtgenote Esther de Kind en overleden familie; Mary Serie echtgenote van Luc 
Blommaert; Clementien Thielens en echtgenoot; Floran Blommaert; Leonard de Theije en echtgenote 
Maria de Bruijne en dochter Els en schoonzonen Francois en Roger; Alfred Kerckhaert en echtgenote 
Anna Verdurmen en zoon Fons; Werner de Witte echtgenoot van Gemma de Werrens en overleden 
familie; overleden ouders en familie de Deckere-Cornelissen; Leon Smet en echtgenote Eliza 
Vereecken en dochter Marie-José en zoon Paul; Georgette De Koning en echtgenoot Adriaan Driedijk; 
Seraphinus Praet echtgenoot van Jeanne van der Heyden en overleden familie; Joseph Buijsrogge en 
echtgenote Marie de Block en overleden familie; Edmond van Broeck en echtgenote Jeanne van Gijsel 
en familie; Louis Coenen en echtgenote Leontine Weemaes; Dennie Lockefeer echtgenoot van 
Bernadette de Deckere en overleden familie de Deckere-de Rechter; Mariëtte van der Heyden 
echtgenote van Etiën de Kind; Albert van Kershaver en echtgenote Gerarda Pieters; Prosper van Walle 
en echtgenote Anna Verplancke en schoonzoon Albert 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 7 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: Lau Geus en overleden familie Geus-Verrassel; jaargetijde Emiel van Poorten met 
gedachtenis van overleden echtgenote Clementina van Poorten-Reijns en Betsie, Monique en Vera; 
Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 8 september 14.00 uur: doopschelpviering met als voorganger pastor R. Grossert 
maandag 9 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: Benny Tieleman, kleinzoon Joey Rouw, Wies en Marie Roctus-de Bakker en zoon Guust; 
Eugenius Maas en dochter Margo, schoonzoon Karel, familie Maas en familie van de Lavoir; Prudent 
Kerckhaert met gedachtenis van overleden echtgenote Paulina Cornelissens en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 8 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 8 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Tilly Beaurain-van Campen echtgenote van Aloïs Beaurain; Johan Burm echtgenoot van 
Maria Burm-Boogaert; jaargetijde Jo Serrarens en voor broer Jack, ouders en schoonouders; Herman 
en Lilian Lossie-Verlinden 
 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 7-8 september 

 

Hulst 
vr 6 sept 19.00 uur:  eucharistie 
zo 8 sept 11.00 uur:  eucharistie 
wo 11 sept 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 11 sept 19.00 uur:  eucharistie 
vr 13 sept 15.00 uur: kruisweg 
Koewacht 
za 7 sept 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 8 sept 9.30 uur: w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 10 sept 19.00 uur: eucharistie 
Sint Jansteen De Warande 
do 12 sept 10.30 uur: w&c viering 
Clinge 
za 7 sept 19.00 uur: w&c viering 
di 10 sept 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
zo 8 sept 11.00 uur: w&c viering 
ma 9 sept 10.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 7 sept 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
zo 8 sept 14.00 uur: doopschelp- 
 viering 
ma 9 sept 19.00 uur: w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 8 sept 9.30 uur: eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 8 sept 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.hmsdz.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

 

mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
embregtwever@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

