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JAAR B 
22ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 4,1-2.6-8 
Jakobus 1,17-18.21b-22.27 
Marcus 7,1-8.14-15.21-23 

 

Thema 
Een zuiver hart 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone  
collecte voor bisdom en eigen 

geloofsgemeenschap. 
 

 

 

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 10 
 

Als leerlingen van Jezus hebben wij de taak de schat van het geloof te beleven, te vieren en door te geven. In deze nieuwe ti jd kunnen 
we daarbij gebruik van drie belangrijke richtlijnen, drie sleutels: prioriteit van evangelisatie, goed leiderschap en de kracht van de Heilige 
Geest. Om aan deze sleutels de juiste voeding, kracht en samenhang te geven, is er een alles verbindende en heel wezenlijke 
sleutelring: de eucharistie. In dit deel richten we ons op deze sleutelring. 
 

Vanaf het allereerste begin zijn de christenen trouw gebleven aan Jezus' gebod “Doet dit om Mij te gedenken.” De eucharistie wordt in 
alle parochies in heel de Kerk gevierd. Dat maakt een parochie echter nog niet missionair en de eucharistie alleen brengt geen nieuwe 
mensen tot Jezus. 
 

De eucharistie heet in de volksmond 'heilige mis' en dat is afgeleid van de laatste woorden van de mis (in het latijn: ite, missa est). Toen 
we de eucharistie in de volkstaal gingen vieren, is dat niet vertaald, maar omschreven als: “Gaat nu allen heen in vrede.” Daarmee is een 
belangrijk aspect weggevallen: namelijk dat we uitgezonden worden, een missie hebben (mis komt van 'missio'). In de nieuwe uitgave 
van het missaal staan meerdere vertalingen, o.a. “Gaat heen en vervult uw zending als christen.”  
 

Wat is de eucharistie van waaruit we gezonden worden? De eucharistie is een echt offer en ze verbindt ons over tijd en plaats heen met 
de zelfgave van Jezus, waardoor onze verlossing wordt bewerkt en aangeboden. De eucharistie is een echte maaltijd volgens de 
uitdrukkelijke opdracht van Jezus: neemt en eet! De eucharistie is een echte herdenking, een herbeleving die ons terugbrengt aan de 
voeten van het kruis en bij het lege graf: we worden iedere keer ondergedompeld in het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus.  
 

De Kerk heeft de aanwezigheid van Christus in de eucharistie op verschillende manieren herkend: (a) in de dienaar die gewijd is om voor 
de gemeenschap Christus tegenwoordig te stellen: de priester is een 'alter Christus'; (b) in de gemeenschap van gelovigen: “waar twee 
of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”, (c) in de Heilige Schrift en (d) in het Allerheiligste Sacrament, dat na de 
eucharistie in het tabernakel wordt bewaard en aanbeden. 
 

In verschillende tijden en om allerlei redenen werd/wordt de eucharistie soms gereduceerd tot één aspect, terwijl ze al deze aspecten 
omvat. Het Tweede Vaticaans Concilie omschrijft de eucharistie als “bron en hoogtepunt” van waaruit de leerlingen gezonden worden. 
Voor de pastorale bekering van de parochie is een hernieuwde aandacht voor de eucharistie in heel haar volheid nodig. Dat betekent: 
de zondagse eucharistie wordt met eerbied en zorg gevierd, met relevante en verdiepende 
verkondiging, met muziek die het hart verheft en verwarmt, met gastvrije aandacht voor alle 
aanwezigen. 
 

Zonder de eucharistie in heel haar volheid zijn de drie sleutels niet in staat om de pastorale 
bekering van de parochie tot stand te brengen. Ze geven aan de drie sleutels de juiste kracht en 
samenhang. Op de dag des Heren, op de zondag, komt de levende Heer in de eucharistie 
aanwezig te midden van de leerlingen. Hij zelf laat ons delen in zijn leven, en Hij zelf zendt ons 
uit. Zo zet de eerste dag van de week de toon voor alle (week)dagen van ons leven. 

 

 

Kom zeker naar de bijeenkomsten in Hengstdijk en Terneuzen! 
 

Beste parochianen, beste lezers, 
 

De zomervakantie is voorbij. Een periode die in een vloek en een zucht voorbij is gegaan Gelukkig zijn de weersomstandigheden 
uiteindelijk meegevallen, alhoewel ook dit jaar niets zo veranderlijk was als het weer. De ene dag was het regenachtig, de andere fris of 
juist heel warm. Hopelijk hebt u kunnen genieten van heerlijke dagen aan de kust, in het binnenland of verder weg, en kunt u ontspannen 
beginnen aan de tijd die komen gaat. Met frisse moed weer aan de slag. 
Ook in de parochie is bijna iedereen terug en beginnen de vergaderingen bijvoorbeeld weer, terwijl het kerkelijk leven met de vieringen in 
de vakantieperiode gewoon is doorgegaan. 
Ook komend jaar staat er weer heel wat op het programma. Tenslotte verandert er per 1 december veel in de drie parochies. We gaan 
over naar 3 eucharistievieringen in het weekend, in elke parochie één. Voor de parochie Heilige Maria Sterre der Zee betekent dit één 
eucharistieviering in de basiliek. In de parochiekernen blijven de kerken open totdat er een nieuwe bestemming voor is gevonden. Dat 
betekent dat er door de week vieringen kunnen zijn, zeker als we spreken over doop en begrafenissen, maar ook gebedsdiensten en 
andere vieringen, als het maar door de week is. 
In de parochiekernen zijn er al mensen (geweest) die hun wensen hebben uitgesproken. Binnenkort zult u hier meer over horen. Op 
dinsdagavond 29 oktober is er voor de parochie H. Maria Sterre der Zee weer een bijeenkomst in Hengstdijk, aanvang om 19.30 uur en 
inloop vanaf 19.00 uur. U krijgt dan meer informatie. Op woensdagavond 13 november is de gezamenlijke bijeenkomst in Terneuzen 
voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen, aanvang om 19.30 uur en inloop vanaf 19.00 uur. 
Noteert u deze data en komt allen naar Hengstdijk en Terneuzen. 
 

Namens de pastores en het bestuur van de drie parochies,  
Cecile van Tiggelen 

 



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 1 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. het dameskoor 
intenties: uit dankbaarheid; familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Fons Hofman; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Fanny 
Meijs-van Damme; Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; Paula van den Bogaert en 
haar zus Jeannette van den Bogaert; Paul Vermeersen echtgenoot van Simone Vermeersen-van 
Leemput; jaargetijde Leon de Bleijser en overleden familie  
woensdag 4 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 4 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Elly Kramers en overleden ouders; jaargetijde voor Werner Schuerman en familie  
vrijdag 6 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 
mededelingen: De viering op 15 september zal aanvangen om 10.00 uur. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 1 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: jaargetijde Paul Baert echtgenoot van Gerda Weemaes; Annie van Daele en echtgenoot 
Alphons Bonte en dochter Hannie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 3 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 31 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: jaargetijde Alice Bral en echtgenoot Robert Heijens; Ghislain van Esbroeck en overleden 
grootouders 
zondag 1 september 14.00 uur: doopviering voor Fran Famaey met als voorganger pastoor W. Wiertz 
dinsdag 3 september 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 31 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Lau Geus en overleden familie Geus-Verrassel; Willy Jansen en overleden ouders Jansen-
Talboom en schoonzus Emmy; Franciscus van Campen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 1 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria 
Hiel; overleden ouders Bas en Marie Rijk-Timmerman; jaargetijde Marie Vereecken-Broeckaert en 
echtgenoot Piet Vereecken en overleden familie; jaargetijde André van Mieghem en overleden familie 
van Mieghem-Maas 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 1 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Etienne Bauwens, echtgenoot van Jannie Bauwens-Tieleman; Annie en Marcel Verbraeken-
Heijman en overleden familie; jaargetijde Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan de Wilde-Boogaert; 
overleden ouders Boogaert-Kegels; Jo Boogaert 

Overzicht vieringen 
rond 31 augustus - 

1 september 
Hulst 
zo 1 sep 11.00 uur:  eucharistie 
wo 4 sep 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 4 sep 19.00 uur:  eucharistie 
vr 6 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 1 sep 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 3 sept 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 31 aug 19.00 uur: eucharistie 
zo 1 sep 14.00 uur: doopviering 
di 3 sept 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 31 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 1 sep 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 1 sep 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.hmsdz.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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