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JAAR B 
21ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jozua 24,1-2a.15-17.18b 
Efeziërs 5, 21-32 

Johannes 6, 60-69 
 

Thema 
Eeuwig leven 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Overlijden van de vader van onze pastor Ralf Grossert  

 

Beste mensen, 
Afgelopen dinsdag 20 augustus heeft in besloten familiaire kring een plechtigheid plaatsgevonden vanwege het overlijden van Günther 
Grossert, de vader van onze pastor Ralf. Hij overleed geheel onverwacht op zondagochtend 4 augustus.  
Na het overlijden van moeder bleef het huis van zijn vader de plek waar Ralf maandelijks naartoe reisde om het werkritme even te onderbreken. 
Het overlijden van zijn vader betekent voor onze pastor Ralf een heel ingrijpende verandering. De dood hoort bij het leven, maar altijd 
weer is de dood, als hij komt, ’als een dief in de nacht’. Wij wensen pastor Ralf kracht toe en gelovig vertrouwen. En lieve mensen om 
hem heen. 
Moge Günther Grossert, samen nu met zijn Hannelore en hun dochter Stefanie, rusten in vrede. 
 

Uit naam van het pastoraal team en de parochiebesturen, pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Bedevaart Kevelaer (6-7 augustus 2024) ‘Geh mit uns’ (Lucas 24, 13-35) 

 

Vorige week zijn we met de Broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen twee dagen naar het 
mooie Duitse bedevaartplaatsje Kevelaer geweest. Maria wordt hier geëerd als ‘Troosteres van de Bedroefden’.  
Bij aankomst in Kevelaer liepen we samen in processie met vaandels en een grote gelegenheidskaars 
naar de Mariabasiliek voor het welkomstwoord. Onderweg baden we de rozenkrans en zongen we 
Marialiederen. Na de lunch was er een boeteviering in de Antoniuskerk en ’s avonds na de hoogmis 
gingen we in lichtprocessie naar de Genadekapel voor het avondgebed. Voldaan over deze eerste en 
warme dag was er een gezellig terrasje.  
De volgende dag begonnen we met een eucharistieviering en liepen we in processie naar de kruisweg in 
het park. Bij de 12de statie begon het zo flink te donderen dat we de kruisweg ter plekke afrondden met 
gebed. Helemaal natgeregend kwamen we aan in het hotel. En… daar was de zon weer. Zo konden we 
de bedevaart afsnog met mooi weer afsluiten bij het afscheidslof in de Pax-Christikapel voordat we met 
de bus via Liessel met onderweg nog een broodje kroket weer terugkeerden naar Hulst. 
We zijn heel dankbaar voor deze twee genadevolle dagen! 
 

Esther Baeten  
 

Zie het uitgebreide verslag op de website van de parochie en zie ook website: www.bedevaartkevelaer.nl 
 

 

Deel 19 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024 
‘De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten 

De Sint-Willibrordus, haar binnen- en buitenparochie van 1199-2010’ 
 

'De parochiekercke van Hulst, soo binnen als buijten' met als ondertitel 'De Sint-Willibrordus, haar binnen- en 
buitenparochie van 1199 tot 2010', is rijk geïllustreerd, telt 528 bladzijden en wordt op zaterdagmiddag 7 september 
om 13.30 uur gepresenteerd in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. De presentatie van het boek wordt opgeluisterd 
door een optreden van de 50-jarige Cantorij der Basiliek en door carillon- en orgelspel. De toegang is gratis! 
 

Tijdens deze zitting is er gelegenheid om een eeuwenoude grafvondst in de basiliek te bewonderen.  
 

U kunt het boek direct na de presentatie vanaf circa 16.30 uur kopen. De prijs bedraagt €30,00. Alleen gepaste 
contante betaling wordt geaccepteerd. Bestellen kan daarna via de webwinkel op de website 

www.devierambachten.nl of per e-mail, info@devierambachten.nl 
Bij toezending worden de portokosten in rekening gebracht. U kunt het boek ook zelf afhalen op Zandstraat 34 Hulst (Schuddebeurs) na 
het overmaken van €30,00 op rekeningnummer NL60RABO0362396213 t.n.v. OHK Vier Ambachten onder vermelding van 'Jaarboek 
2024'. Bij het afhalen wordt ook gepaste contante betaling geaccepteerd. 
 

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring  
 

 

Bedevaart naar Rome 

 

Al enkele malen heeft er een bericht over de reis naar Rome in april 2025 in het Tintinnabulum en op de website 
gestaan. Nu kunnen we u berichten dat de busreis voor het bisdom Breda is volgeboekt. U kunt zich voor de busreis 
alleen nog op de wachtlijst laten zetten via het Huis voor de Pelgrim, de reisorganisatie voor alle bisdommen in 
Nederland via info@huisvoordepelgrim.nl 
Het is wél nog mogelijk u in te schrijven voor de vliegreis naar Rome, eveneens via info@huisvoordepelgrim.nl onder 
vermelding van bisdom Breda.  
Wilt u mee naar Rome, dan is het belangrijk u snel op te geven! 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1975-bedevaart-kevelaer-2024-geh-mit-uns-lucas-24-13-35
http://www.bedevaartkevelaer.nl/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl


KRO-viering in de basiliek op zondag 15 september om 10.00 uur 
 

Beste mensen, 
Wat ik al verschillende keren in de basiliek heb gezegd, - ook in eerdere jaren -, meld ik hier ook nog een keer schriftelijk. Maak 
alstublieft de aantekening in uw agenda of hang de datum op uw koelkast: op zondag 15 september om 10.00 uur naar de basiliek 
komen voor de eucharistieviering die rechtstreeks wordt uitgezonden. Het is zo belangrijk dat we op die dag een volle kerk mogen laten 
zien aan de gelovigen in het land. We doen daar steeds ons best voor, - velen van u hebben daar altijd spontaan hun medewerking aan 
verleend en zijn gekomen -, en ook dit jaar hopen we van harte dat ons dit samen gaat lukken. Alles is goed voorbereid dankzij de goede 
en zorgvuldige inzet van met name het koor, dirigent en de organist, die door de repetities al langzaam 'op scherp' staan. Kortom, het 
belooft weer een mooie uitzending te worden. Aan ons allen de vraag: kom in ieder geval zelf, maar vraag ook aan de mensen om u 
heen of ze zeker op die dag mee willen gaan naar de kerk. Familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren. Er zijn vast veel mensen 
die u kunt vragen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Hoe mooi zal dat zijn op 15 september: een volle basiliek!  
 

Tot 15 september,  
pastoor Wiel Wiertz  

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 25 augustus 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Aloys Buysrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Denise Tanis-de Booij echtgenote van 
Maarten Tanis; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en Maria Roels; Ben Lockefeer en 
alle overleden familieleden; jaargetijde voor Piet d’Haens met gedachtenis van echtgenote Marie 
Cornelissens en overleden familie; overleden ouders André de Krijger en Trees Wijnacker; Leon de 
Bleijser en overleden familie; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; 
jaargetijde Lidwien Verstraeten-Verver en overleden familie; August de Kort, Anna Polspoel en dochter 
Imke; Paul Vermeersen echtgenoot van Simone Vermeersen-van Leemput; Jacobus Leenknegt en 
echtgenote Elisa Vink en overleden familie; Ben de Rechter en Jo de Smit en overleden familie  
woensdag 28 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Franciscus Vioen en Petra Florijn; Leander Blemel en overleden familie 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 25 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Hilda Kips en overleden echtgenoot Ren van Nieulande; Gerard van der Sijpt en echtgenote 
Germaine van Goethem en overleden familie; Marcel Celie echtgenoot van Georgette Celie de 
Vliegher; Andre Celie echtgenoot van Hilda de Vliegher 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 27 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. het gemengd koor 
intenties: jaargetijde pater Paulus van Winden; jaargetijde Wilfried van Huffel en echtgenote Yvonne 
Cleijman; Lidwien Wille en overleden familie; jaargetijde Richard Broekaart echtgenoot van Maria 
Mattheijssen, overleden ouders en familie 
dinsdag 27 augustus 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Ida Vink; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; Apollonia van Hove; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 26 augustus 9.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele t.g.v. kermis 
intenties: voor al onze dierbare overleden parochianen 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 25 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Dees en Annie van den Berghen-Acke en 
overleden familie; jaargetijde Jan Piket en overleden vader 
overleden: Op de leeftijd van 85 jaar is onze oud-vrijwilliger de heer Herman Lossie overleden. Vele, 
vele jaren zette hij zich in voor onze kapel. Hij zorgde dat iedereen een goed plekje kreeg en bewaakte 
de ‘orde en rust’. Hij deed dat op zijn eigen, duidelijke manier! We zijn Herman heel dankbaar voor zijn 
jarenlange inzet. We hebben van hem afscheid genomen in onze kapel op 20 augustus j.l. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 augustus 

Hulst 
zo 25 aug 11.00 uur:  w&c viering 
wo 28 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 28 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 25 aug 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 27 aug 19.00 uur:      eucharistie 
Clinge 
za 24 aug 19.00 uur: w&c viering 
di 27 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 24 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 26 aug 9.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 aug 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 25 aug 10.30 uur: w&c viering 
 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.hmsdz.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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