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Nieuwsbrief H. Maria Sterre der Zee

Tintinnabulum

r.-k. Kerk Oost Zeeuws-Viaanderen

JAAR B Lezingen JAAR B Lezingen
199 zondag door 1 Koningen 19, 4-8 Maria-Tenhemelopneming Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab
het jaar Efeziérs 4, 30-32; 5,1-2 1 Korintiérs 15, 20-26

Johannes 6, 41-51 Lucasl, 39-56

Collecte
In alle kernen is de gewone
collecte voor bisdom en
eigen geloofsgemeenschap.

Thema
Levend brood

Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming

Beste mensen,

Rond het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming op donderdag 15 augustus is er van alles te doen in de
parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Parochie H. Maria Sterre der Zee

Op donderdagochtend 15 augustus is er om 10.00 uur een viering in het gemeenschapscentrum in Graauw.
Maria-Tenhemelopneming is de patrones van de parochiekern Graauw en haamgeefster van de kerk.

Op diezelfde dag vieren we om 19.00 uur het hoogfeest in de basiliek van Hulst. Tijdens de eucharistie wordt de
zang verzorgd door het Gregoriuskoor.

Elisabethparochie

Op 15 augustus vieren we eveneens om 19.00 uur de eucharistie bij de Willibrordustoren in Terneuzen. Hopelijk
vinden velen de weg naar de ‘Groene Basiliek’, onze prachtige plek in het centrum van Terneuzen.

Andreasparochie

Op de dag van het hoogfeest gaan we vanuit de Andreasparochie naar de processie ‘Brugse Belofte’. Voor nadere info verwijzen wij
naar Marc Moens, tel. 06-51996052.

Op zaterdag 17 augustus vieren we, zoals vertrouwd, het hoogfeest van Maria Hemelvaart op het Pastoor Willy Martens-plein in
Aardenburg met een feestelijke eucharistie om 19.00 uur. De zang wordt dan verzorgd door het Gemengd Koor Sint-Caecilia. Na de
viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Op zondag 18 augustus is er ter afsluiting van de activiteiten rondom dit belangrijke kerkelijke feest een fietstocht onder het motto: ‘Wat
kapellen vertellen’.

We hopen van harte dat we u op een van de genoemde momenten mogen begroeten en ontmoeten. U ziet: er mag veel gebeuren in
onze eigen parochies. Dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Alles staat of valt met de inzet van gedreven mensen die het allemaal
willen organiseren en goed willen laten verlopen. Uw blijken van interesse en uw aanwezigheid helpen daar beslist bij!

pastoor Wiel Wiertz

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 8

Als leerlingen van Jezus hebben wij de taak de schat van het geloof te beleven, te vieren en door te
geven. In deze nieuwe tijd kunnen we daarbij gebruik van drie belangrijke richtlijnen, drie sleutels. In
dit deel richten we ons op de tweede sleutel.

De tweede sleutel is: goed leiderschap.

Goed leiderschap begint ermee dat een leider weet waar hij of zij een groep naartoe leidt. Wat is de
goede richting voor de geloofsgemeenschap van een parochie, voor een bisdom? Hoe weet je in : 2 =
welke richting God nu roept? Wat een leider nodig heeft is een visie, een inspirerend beeld van de toekomst. Hoe kom je aan zo’n visie?
Het korte antwoord is: door gemeenschappelijk gebed en door gemeenschappelijke onderscheiding.

Langs de weg van gemeenschappelijk bidden, luisteren en spreken hebben in het bisdom Breda de bisschop en een steeds grotere kring
van medewerkers in de eerste helft van 2021 een visie opgetekend voor het bisdom. Die diocesane visie is bedoeld als inspiratie. Het is
ook een toetssteen voor leiders in de pastorale zones en parochies om in gezamenlijk gebed en onderscheiding tot een parochie-visie te
komen. In een visie voor een missionaire parochie worden doelen en prioriteiten duidelijk benoemd. Vanuit de missionaire visie wordt
een concrete route opgesteld, worden taken verdeeld en middelen toegewezen.

Leiding geven aan de uitvoering van een missionair plan kan niet door één persoon gebeuren. De basis van een leiderschapsteam is de
missie van Jezus die Hij zijn leerlingen toevertrouwt: niemand heeft daarvoor alle wijsheid in pacht en iedereen heeft blinde vlekken. In
een missionaire parochie geeft de priester geen leiding aan een team, maar vanuit een team. In zo’n leiderschapsteam werken priesters
samen met mannen en vrouwen die hun godgegeven talenten dienstbaar willen inzetten voor de geloofsgemeenschap en de missie van
de Kerk. Een goed leiderschapsteam functioneert als een huiskerk: ze komt samen om te bidden en te onderscheiden.

Hoe zit het dan met de rol van de pastoor en het parochiebestuur? In een missionaire parochie staat het leiderschapsteam voor het
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een visie die mensen bij Jezus brengt. De priester blijft de benoemde
eindverantwoordelijke en voorzitter van het parochiebestuur. Nieuw is dat hij ontdekt waar hij in deze verantwoordelijkheid door anderen
met andere talenten aangevuld mag worden. Het parochiebestuur blijft verantwoordelijk voor materieel beheer en ondersteuning van het
pastoraat. Het is niet automatisch het leiderschapsteam. Missionair leiderschap gaat over visie en over het onderscheiden hoe iedereen
de juiste mogelijkheid krijgt de missie van Jezus mee te dragen.




Deel 18 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024
‘De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten,
De Sint-Willibrordus, haar binnen- en buitenparochie van 1199-2010’

Half oegst, 15 augustus is vanouds inde katholieke en orthodoxe liturgie de viering van Maria Tenhemelopneming, ook
wel genoemd Maria Hemelvaart. Door het Concilie van Efeze (431) kreeg Maria de titel van Moeder Gods en kreeg
haar verering een flinke boost. In Frankrijk werd het zelfs een nationale feestdag, een vrije dag. Wist u dat Napoleon
deze feestdag wilde inruilen voor een feestdag van hemzelf, van de heilige Napoleon?

- ! Uit die Napoleontische tijd stamt een briefje uit 1806 in het parochiearchief: pastoor-deken Aalders bericht zijn collega’s
dat er op 15 augustus geen Maria-processies mochten plaatsvinden. Niet vanwege de ‘heilige’ Napoleon, maar vanwege bisschop
Etienne Fallot de Beaumont van Gent. Deze was bang dat processies op die dag uitgelegd zouden kunnen worden als een katholieke
manifestatie. Daardoor zou de aanstaande overdracht van de koor- en wandelkerk aan de katholieken in Hulst in gevaar kunnen komen.

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring

Nieuwe uitzending van ‘Geloof, Hoop & Liefde’

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die wordt opgenomen en samengesteld door George van der Sijpt en die
via Omroep Hulst maandelijks wordt uitgezonden en op onze website wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een

ander, vaak actueel thema.

U vindt daar de nieuwste opname met als thema: ‘Als Een Boom Geplant Aan Levend Water’. Onze wortels zijn
als een boom geplant aan levend water. In Zuiddorpe vertelt pastor Marjan Dieleman-Fopma over het belang van

onze wortels.

Informatie en intenties
Hulst H. Willibrordus
vrijdag 9 augustus 15.00 uur: kruisweg
zondag 11 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. R.
Wolfensberger op orgel en P. van Gorsel met zang
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Christiaan de Bruijn;
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser en
overleden familie; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Piet Rottier en
echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers
woensdag 14 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed
woensdag 14 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie
Verdurmen; Isabella Meul; Carolus van Waterschoot; Andreas Fruytier; Petrus Menu
donderdag 15 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v.
het Gregoriuskoor

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 11 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Sylvia van Damme; Roger van Damme; Wies de Bakker echtgenote Jo de Theije; Andre
Celie echtgenoot Hilda de Vliegher

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken
dinsdag 13 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

Clinge H. Henricus

Overzicht vieringen
rond 10-11 augustus
Hulst

vr 9 aug 15.00 uur: kruisweg
z0 11 aug 11.00 uur:  eucharistie
wo 14 aug 18.30 uur: rozenkrans
wo 14 aug 19.00 uur: eucharistie
do 15 aug 19.00 uur:  eucharistie
Koewacht

zo 11 aug 9.30 uur:  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 13 aug 19.00 uur:  eucharistie
Clinge
za 10 aug 19.00 uur: w&c viering

di 13 aug 10.00 uur: gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis

do 15 aug 10.00 uur: w&c viering
Vogelwaarde
za 10 aug 19.00 uur:  eucharistie

Hengstdijk
ma 12 aug 19.00 uur: wé&c viering
Kloosterzande/Ossenisse

z0 11 aug 9.30 uur:  w&c viering
Blaauwe Hoeve
z0 11 aug 10.30 uur: w&c viering

zaterdag 10 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de
Wiele m.m.v. het gemengd koor

intenties: jaargetijde pater Walter Poppe

dinsdag 13 augustus 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Graauw gemeenschapshuis

donderdag 15 augustus 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. Laudate Dominum
uit Clinge

intenties: Trees Bus; Petrus Boenne-van Meegroot; Maria Verbist; Jo Willems en Emelda Weemaes

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 10 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Lau Geus; overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van Damme; overleden echtpaar Joos en Juliétte Everaert-Janssen
en overleden familie

Hengstdijk H. Catharina

maandag 12 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: jaargetijde Paulina Kerckhaert-Cornelissens met gedachtenis van overleden echtgenoot Prudent Kerckhaert, overleden
kinderen en kleinkinderen; Benny Tieleman met gedachtenis van kleinzoon Joey zoon van Erik en Brigitte Rouw;

Wies en Marie Roctus-de Bakker en zoon Guust

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen
zondag 11 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Lena Roctus-Mel en overleden familie

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 11 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor
intenties: jaargetijde overleden ouders Malcontent-de Rijk en familie; jaargetijde Annie Meijs-Weemaes echtgenote van Camiel Meijs;
Gerard de Feijter echtgenoot van Corry de Feijter-van Helsland

mededeling: Op donderdag 15 augustus a.s., het feest van Maria-Tenhemelopneming, is er om 14.30 uur in de kerk van de H. Martinus
te Kloosterzande een Mariaviering voor de bewoners van wzc Antonius. Uiteraard is iedereen die met ons deze dag mee wil vieren van
harte welkom!


https://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld
https://www.youtube.com/watch?v=evt8gxScps4

