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JAAR B 
17de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

2 Koningen 4, 42-44 
Efeziërs 4, 1-6 

Johannes 6, 1-15 
 

Thema 
Een teken 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone  
collecte voor bisdom en eigen 

geloofsgemeenschap. 

 

 

Maria-Tenhemelopneming 
 

Telkens wanneer je onder de kerktoren van de H. Maria Hemelvaartkerk in Graauw staat, raak je onder de 
indruk van zijn hoogte. Wat moet het bouwen ervan een werk zijn geweest! Steen voor steen op elkaar 
gelegd. Zo hebben de bouwers Maria een beetje op weg naar de hemel geholpen... vanaf die toren. Ja, dan 
moest Maria toch ook nog de hemel in zijn gehesen, ‘ten hemel opgenomen’. Dat is me te wonderlijk, dat 
gaat echt boven mijn pet! 
Indrukwekkend, zo'n kerktoren. Op grote afstand al zichtbaar, hoog verwijzend naar de grootse beloften en 
zegen die ons vanuit de hemel worden aangereikt.  
En binnen in al die kerken die we in Zeeuws-Vlaanderen hebben, vind je afbeeldingen van heiligen, van 
mensen die vereerd worden. Mensen die iets van God zichtbaar maakten in hun leven. Maria neemt een 
bijzondere plaats in tussen de heiligen. Haar afbeeldingen vind je niet alleen in kerkgebouwen. Ook in 
huiskamers, werkplaatsen en ziekenhuizen vinden we haar. Talrijk zijn de iconen en de beelden door haar 
geïnspireerd. En als geen ander - behoudens Jezus - wordt Maria toegefluisterd. Er wordt met haar 
gesproken. 

Op donderdag 15 augustus viert de kerk Maria-Tenhemelopneming. Aanvankelijk 'Ontslaping' genoemd. De West-Europese kerk spreekt 
over ‘Tenhemelopneming’. In de H. Schrift is weinig over Maria te vinden. Niets over haar jeugd, niets over haar ‘pensioen’, niets over 
haar sterven. Zij is moeder van Jezus! Daar gaat het om. 

 

In Oost-Zeeuws-Vlaanderen vieren wij ook Maria-Tenhemelopneming met om donderdagochtend 10.00 uur een viering in het 
gemeenschapscentrum in Graauw met als voorganger pastor R. Grossert en 's avonds om 19.00 uur in de basiliek in Hulst met als 
voorganger pastoor W. Wiertz. 
 

naar een artikel van pastor H. Smulders 
 

 
 

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 7 

 

Als leerlingen van Jezus hebben wij de taak de schat van het geloof te beleven, te vieren en door te geven. In deze nieuwe ti jd kunnen 
we daarbij gebruik van drie belangrijke richtlijnen, drie sleutels. In dit deel richten we ons op de eerste sleutel. 
 

De eerste sleutel is: prioriteit van evangelisatie. 
In veel parochies ligt de focus op liturgie en sacramenten, op verzorgend pastoraat. Dat is 
niet verkeerd, maar onze tijd heeft iets anders nodig. We kunnen er in de nieuwe tijd niet 
meer op rekenen dat mensen een basiskennis hebben van het geloof (catechese is nodig). 
We moeten onderzoeken hoe we nieuwe mensen kunnen bereiken (evangelisatie is nodig). 
Prioriteit geven aan evangelisatie betekent dan: 
• voordat catechese gegeven wordt, eerst mensen bij Jezus brengen, en  
• voordat sacramenten gevierd worden, eerst catechese geven. 
Ook de naastenliefde heeft haar eigen plaats: het is onmogelijk een goede vriend te zijn voor hulpbehoevenden als je niet eerst de 
vriendschap van het hart ontwikkelt met Jezus. Alleen van Hem leer je belangeloze liefde, die niet stopt als het moeilijk wordt. 

 

Evangelisatie is een kernwoord in de verkondiging van alle pausen sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), maar is een 
onbekend begrip gebleven in veel parochies. Dat vraagt om een verandering van parochie-cultuur: wat onbekend is gebleven moet 
eigenlijk normaal worden. 

 

Over wat belangrijk is moeten we open zijn, en we moeten er tijd voor inruimen. De activiteiten die mensen bij Jezus brengen moeten de 
meeste tijd, aandacht en middelen krijgen. Alleen zo komen er nieuwe leerlingen en groeit een parochie. Lange tijd hebben we gefocust 
op vieringen en sacramenten(voorbereiding) zonder te kijken of dit mensen bij Jezus bracht. 
Dit is de reden waarom er een pastorale bekering van de parochie nodig is en waarom evangelisatie het hart van de 
parochievernieuwing moet zijn. 

 

In een krimpende Kerk zijn we geneigd in de verdediging te gaan, maar wie zit te wachten op een zelfverdediging van de Kerk? Mensen 
zoeken naar antwoorden op wat gaande is in de wereld en op levensvragen die zo zwaar op hen kunnen drukken. Wat kan de Kerk 
geven dat de wereld al niet zelf heeft? 
Evangelisatie betekent: we kunnen de vreugde van het evangelie doorgeven en de genade die komt door het leren kennen van Jezus 
Christus. 

 



Franse orgelvirtuoos Deschamps in basiliek Hulst 

 

Op vrijdag 2 augustus verzorgt de Franse orgelvirtuoos Frédéric Deschamps het slotconcert van 
de 49ste Orgelcyclus in de basiliek van Hulst. Deschamps is organist van het monumentale orgel 
in de kathedraal van Albi (in Zuid-Frankrijk) en wordt geroemd als specialist van de Franse 
barokmuziek en als improvisator. 

 

In Hulst zal hij een programma brengen met veel Franse barokmuziek met werk van Lully, Marais, 
Lalande en Rameau. Het grootste deel van deze muziek heeft Deschamps zelf bewerkt (voor 
orgel). Ook zal hij een Franse suite improviseren; dit is een van zijn specialiteiten.  

 

U kunt voor dit concert reserveren per mail via orgelconcertenhulst@gmail.com of uw kaartje ter 
plaatse aan de kassa kopen. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €12,-. 

Pinnen is mogelijk. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Meer informatie vindt u op de website www.orgelconcertenhulst.nl 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 28 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. R. 
Wolfensberger op orgel en P. van Gorsel met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Leon de Bleijser en overleden familie; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van 
den Bogaert; Jo de Deckere, echtgenoot van Marja d’Haens en overleden familie; Fons Schuurbiers en 
echtgenote Corrie Schuurbiers-Vermue; Gerard van Acker en overleden familie 
woensdag 31 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 31 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; Christiaan 
de Bruijn; familie Verdurmen  
vrijdag 2 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 28 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Albert Coone weduwnaar Irene Goossens; Wies de Bakker echtgenote Jo de Theye; Andre 
Celie echtgenoot Hilda de Vlieghe 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 30 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 27 juli 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep  m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’  
intenties: Roger Bogaert en echtgenote Herna Buytaert 
dinsdag 30 juli 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 27 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Lau Geus; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 28 juli 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Piet Verdurmen; Piet en Nelly Vermeule-Rijk en overleden familie; Willy de Bakker 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 28 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
ons Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Karel Van den Branden en overleden 
familie; Etienne Bauwens, echtgenoot van Jannie Bauwens-Tieleman 

 

Overzicht vieringen 
rond 27-28 juli 

Hulst 
zo 28 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 31 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 31 juli 19.00 uur:  eucharistie 
vr 1 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 28 juli 9.30 uur:  eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 30 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 27 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 30 juli 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 27 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 28 juli 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 28 juli 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.hmsdz.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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