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JAAR B 
14de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 2, 2-5 
2 Korintiërs 12, 7-10 

Marcus 6, 1-6 
 

Thema 
Ongelofelijk 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de 
Zondag voor de Diakonie. 

 

 

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 4 

 

In Nederland en in heel West-Europa is inmiddels al lang geen sprake meer van een christelijke cultuur. Niet meer het geloof in God 
bundelt alle krachten in onze maatschappij, maar het geloof in de mens en in zijn mogelijkheden. Individuele vrijheid, vooruitgang en 
emancipatie zijn grote waarden in de huidige samenleving. In deze nieuwe, seculiere omgeving is het niet meer vanzelfsprekend om als 
gelovige te leven. Eerder andersom. 

 

Vroeger bepaalde de christelijke cultuur dat mensen zich aansloten bij een Kerk. Iedere katholiek hoorde automatisch bij een parochie. 
Daar ging je iedere zondag naar de kerk. Daar ontving je de sacramenten en deelde je in het kerkelijk leven. Die tijd is voorbij. Wanneer 
iemand vandaag als christen wil leven, doet hij dat vanuit een eigen keuze, vanuit een persoonlijke overtuiging. Eigenlijk is dat heel 
christelijk: geloof is immers het vrije antwoord van mensen aan God, die met ieder mens persoonlijk een relatie wil aangaan.  

 

We staan op een kantelpunt. In zekere zin beleven we het einde van de christenheid in Nederland en heel West-Europa. Dit betekent 
echter niet het einde van de Kerk of van het christelijk leven. Wel staan we voor nieuwe vragen: hoe kunnen we Kerk zijn zonder de 
invloedrijke positie die we hadden? Hoe kunnen we Kerk zijn in een niet-christelijke wereld? Hoe kunnen we Kerk zijn in een nieuwe tijd? 

 

 

Iemand is levend geworden 

 

Het is een zonnige zondagochtend. Na de kerkdienst blijven veel mensen op het kerkplein wat buurten, en dat is ook een mooi stukje 
kerkgemeenschap. Bas en Kees bevestigen elkaar dat ze er goed aan doen nog een paar dagen te wachten met zaaien. "Laat eerst de 
grond maar wat opdrogen", hoor ik ze zeggen. In een kring met jongelui krijg ik warempel een compliment voor de korte preek van 
vandaag.  
Aan de overkant van de straat komt een kleuter aangefietst. Ze roept mij: “Pastor, kom eens. Ik moet wat vragen.”  
“Wat wilde je vragen?”  
“Is er iemand doodgegaan?"  
“Nee, er is niemand doodgegaan.” 
“Waarom zijn er dan zoveel mensen bij de kerk?"  
Ik aarzel even en antwoord: "Omdat er iemand levend is geworden."  
"Ik weet wie. Jezus is levend geworden."  
“Ja, Jezus is levend geworden. Dat weet jij goed."  
Na het antwoord van dit kind ga ik opgeruimd verder. Thuis staat de koffie al klaar. Ik vertel de ander over deze bijzondere ontmoeting 
met de kleuter. 

 

pater Bertus van Schaik, emeritus pastor in de St. Annaparochie (Steenbergen e.o.) 
 

 

Nieuwe uitzending van ‘Geloof, Hoop & Liefde’ 

 

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die wordt opgenomen en samengesteld door George van der Sijpt en die 
via Omroep Hulst maandelijks wordt uitgezonden en op onze website wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een 
ander, vaak actueel thema. 
U vindt daar de nieuwste opname met als thema: ‘Nieuw in Oud’. In de voormalige Johannes de Doperkerk in 
Sluis is een devotiekapel ingericht, die op 24 juni jl. is geopend. In dit filmpje presenteert pastor Frans van Geyt 
de kapel, die elke dag open is en waar kleinschalige vieringen plaatsvinden, zoals doop-, huwelijks-, uitvaart- en 
eucharistievieringen. 

 

 

Vakantietasjes! 
 

Niet voor iedereen is op reis gaan of weggaan tijdens de vakantie een vanzelfsprekendheid. 
Gelukkig kun je het thuis ook leuk maken en dan is het fijn dat je daar wat mogelijkheden voor hebt. 
In de laatste week van juni zijn er in Zeeuws-Vlaanderen 386 kinderen verwend met een vakantietas. 
Hierin zitten per leeftijdscategorie passend speelgoed en knutselmateriaal of voor de iets oudere kinderen een 
waardebon die ze zelf kunnen besteden. 
Het is voor het derde keer dat deze mooie samenwerking van de diaconieën van de protestantse kerken en de 
Caritas van Oost-Zeeuws-Vlaanderen plaatsvindt. 
 

 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld
https://youtu.be/nclh8SNheH8


Aankondiging Caritas-collecte op de zondag voor de diaconie (6-7 juli 2024) 
 

Caritas werkt nauw samen met lokale partijen in het ‘zorgveld’ en draagt zo bij aan meer coördinatie van de lokale 

hulp. Zo zoekt de katholieke internationale hulporganisatie naar samenwerking bij de broodnodige steun aan 
kwetsbare medelanders in onze naaste omgeving. Dat doet ze in Hulst samen met bijvoorbeeld Stichting Hulst voor 

Elkaar, Stichting de Melkkan, de diaconie van de PKN Oosthoek, de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hulst, 
burgeradviseurs, de 9 Zonnebloem-afdelingen in Hulst, Vluchtelingenwerk, Westerlicht, SchuldHulpMaatje, het 
blindencafé, de Energiebank en andere instellingen. Met uw bijdrage in de collecte steunt u onze Caritas hierbij.  

 

 

Deel 14 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024 
‘De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten, 1199-2010’ 

 

In de eerste helft van de 19de
 eeuw was er geen geld om de Sint-Willibrorduskerk te onderhouden, laat staan te restaureren. 

De gelijkstelling van godsdiensten had wel een simultaankerk doen ontstaan, maar beide geloofsgroepen konden hun 
deel van het gebouw niet onderhouden. De protestantse gemeenschap was te klein om het schip te ondersteunen, de 
katholieke had geen geld, Slechts enkele lokale katholieke families hadden een bovengemiddeld inkomen. Een niet 
geringe economische injectie voor de katholieke gemeenschap was de instroom in ons land van katholieke 
middenstanders en fabrikanten uit het Duitse Westfalen. Ook Hulst profiteerde van de komst van deze families.  
 

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring 
  

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 5 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert e.e. Mathilde de Vos en overleden ouders; jaargetijde Paula van Heese 
en echtgenoot Josephus Burm  
zondag 7 juli 10.30 uur: Parochiedag, eucharistieviering met als voorgangers het pastoraal team 
m.m.v. het Dameskoor 
intenties: uit dankbaarheid voor een 60 jarige bruiloft; familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Fons Hofman; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Ben Lockefeer en alle overleden familieleden; Fanny Meijs-van Damme; 
jaargetijde Guust en Trees de Roeck-Fermont; Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; 
Leon de Bleijser en overleden familie; Emma Verbraeken-van Damme en echtgenote Johannes 
Verbraeken; Goda van Driessche-van Hove en echtgenoot Jos van Driessche; Rosa de Moor-van den 
Berghen echtgenote van Juliën de Moor; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van de 
Bogaert; Fons Schuurbiers en echtgenote Corrie Schuurbiers-Vermue; Roger van Damme 
woensdag 10 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 10 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Clara Brughmans; Isabella de Croock; Petrus Menu; Petrus Crombeen en overleden 
familie; Andreas Fruytier; levende weldoeners van de basiliek 
vrijdag 12 juli 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 6 juli 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastor J. Okonek 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 6-7 juli 

Hulst 
vr 5 juli 19.00 uur: eucharistie 
zo 7 juli 10.30 uur:  eucharistie 
wo 10 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 10 juli 19.00 uur:  eucharistie 
vr 12 juli 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 6 juli 19.00 uur: Poolse euch 
St. Jansteen 
do 11 juli 10.30 uur: w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 9 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 6 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 9 juli 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 6 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 8 juli 19.00 uur:  eucharistie 

Blaauwe Hoeve 
zo 7 juli 10.30 uur: w&c viering 

 

 
 

 

zondag 7 juli 9.30 uur: geen viering in onze kerk, maar Parochiedag in de tuin van de basiliek om 10.30 uur 
overleden: Wies de Bakker, echtgenote van Jo de Theije, 86 jaar 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 11 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 9 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 6 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Saria van den Brande en echtgenoot Joseph Govaert; Roger Bogaert 
en echtgenote Herna Buytaert; Annemie Weemaes echtgenote van Eddy van Remortel; Ria Bolssens echtgenote van Walter de Blok 
dinsdag 9 juli 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 6 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert intenties: Frans Eijsackers; Piet de Rijk; 
Irma Zaman-de Bakker; Tilly Mangnus-Serrarens; Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 8 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van kleinzoon Joey zoon van Erik en Brigitte Rouw, Wies en Marie Roctus-de Bakker en 
zoon Guust; Bert en Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 7 juli 9.30 uur: geen viering in onze kerk, maar Parochiedag in de tuin van de basiliek om 10.30 uur 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 7 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Eddy en Ine Gijsel-Saman en zoon Mark; Jo en Gerarda van der Poel-van Driessche; René Burm en echtgenote José Burm-
Vermeirssen en overleden familie; Dees en Annie van den Berghen-Acke en overleden familie; jaargetijde Ben Steijaert, overleden 
ouders en familie; Jan Prenen en overleden ouders Prenen-Polfliet, broers en zussen 
 


