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JAAR B 
2de zondag van  

de veertigdagentijd 
  

 

 

Lezingen 
 

Genesis 22, 1-2.9a. 10-13. 15-18 
Romeinen 8, 31b-34 

Marcus 9, 2-10  
 
 

Thema 
De Zoon 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Hongerdoek: Wat is heilig voor ons? 

 

Om de twee jaar wordt er door Misereor een nieuw hongerdoek uitgegeven. Zo wordt 
de verzameling hongerhoeken opnieuw een beetje groter. Het thema van de doek is: 
Wat is heilig voor ons? De kleurrijke hongerdoek van de Nigeriaanse kunstenaar 
Emeka Udemba vertelt over de schoonheid van onze aarde, maar ook van zijn 
verwoesting, van klimaatverandering, oorlogen, pandemieën,.. Het stelt ons voor 
bijzondere uitdagingen. De fundamentele vraag over ons voortbestaan. Dat raakt elk 
mens, elk dier en elke plant. Het smelt, het brandt, het overstroomt en slibt dicht, 
mensen sterven door water en hitte. Wat is heilig voor ons?, een collage van veel 
lagen uitgescheurde krantenknipsels, een verscheurde wereld. Nieuws, informatie, 
feiten en vervalsingen - laag voor laag scheurt en lijmt de kunstenaar deze fragmenten 
en componeert daaruit iets nieuws. Van een afstand schittert de aarde op de 
hongerdoek als een juweel in turkoois groen en blauw. In de warmrode omgeving 
strekken vier armen zich uit: door hun gestalte en kleur zijn het de armen van twee 
mensen van een ander geslacht en etnische afkomst. Hun handen raken samen liefdevol de wereldbol, maar geven haar ook 
speelruimte. Een verscheurde, gewonde en breekbare wereld. Wordt ze nog steeds vastgehouden of is ze vrijgemaakt? Is ze in 
beweging? Zal ze kantelen, zoals ons klimaat aan het kantelen is? De Bijbel vertelt dat God ons de Schepping toevertrouwt (Genesis 1-
2). Het is een geschenk én een taak. De Schepping is een geschenk dat onder onze verantwoordelijkheid wordt geplaatst. We houden 
haar in onze handen als het beeld van God. Maar het gaat verder: de Schepping is niet voltooid na zes dagen. Integendeel. We 
bevinden ons midden in een nieuw cruciaal Scheppingsverhaal. We worden uitgedaagd kleur te bekennen. 'Het kost de aarde' is wat 
we lezen op een van de krantenknipsels. De werkelijke prijs van de goederen is hoger dan wat we zien bij de kassa van de 
supermarkten. Daarom vraagt Emeka Udemba ons met dit kunstwerk: Wat is voor ons heilig? Wat is het leven ons waard? Horen we 
nog steeds Gods stem spreken in onze medeschepselen? De encycliek Laudato Si' ziet het verband tussen de uiterlijke woestijnen die 
zich vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden (nr. 217). Hoe kunnen wij een bijdrage leveren 
zodat onze wereld intact blijft en wij het heilige van de Schepping behouden: dat wat niet verhandelbaar of gemanipuleerd kan 
worden? Tussen de knipsels zijn ook oude krantenfragmenten opgenomen die spreken van bemoediging: 'nieuw begin', 'vanaf het 
begin', 'vrouwelijke heldinnenkennis' of 'waar mensen zich op hun gemak voelen', waarmee we 'het leven beginnen' en 'kleur bekennen'. 
Emeka Udemba plakt ze als kleurrijke, geruststellende pleisters op de wonden van de Schepping. We hebben mensen nodig die 
verandering willen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen, omdat we de eerste generatie zijn die de volledige omvang van de crisis 
begrijpt, maar ook de laatste generatie zijn die in staat zal zijn om deze te stoppen. Daarom is de hongerdoek een oproep tot 
persoonlijke betrokkenheid, een uitnodiging om deel te nemen aan nieuwe 'scheppingsverhalen'. Zolang er zulke initiatieven en 
moedige bewegingen zijn, zal het verlangen naar een nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde blijven leven. Het ligt in onze handen! 

 

Het doek komt tijdens de veertigdagentijd in de Willibrordusbasiliek van Hulst te hangen. Maakt u ook van de veertigdagentijd, de 
vastentijd, een tijd van actie en opkomen voor wat je, wat u, heilig is?! 

 

Katrien Van de Wiele 
 

Wilt u meer weten, lees dan de uitgebreide folder. 
 

 

Wereldgebedsdag op vrijdagavond 1 maart 

 

Interkerkelijke viering om 19.30 uur in de kerk van de Protestantse gemeente Oosthoek, Houtmarkt 11 te Hulst  

 

Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de 
wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen. Het thema van het programma 
voor de Wereldgebedsdag 2024 is gebaseerd op Efeziërs 4, 1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap is 
gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad 
dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van 
Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht. 
De liturgie is opgesteld door vrouwen. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom!  
 

Zie ook https://www.wereldgebedsdag.nl/  
 

 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/230214_brochuretekst_Hongerdoek_2023.pdf
https://www.wereldgebedsdag.nl/


Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 25 februari 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert met 
zang P. Mangnus  
intenties: Rudi Thomas en echtgenote Rose-Marie Thomas-de Theije; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Gerda van Geertruij-Pieters; Leon de Bleijser 
en overleden familie; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; 
Georgette Dees-Breijaert en echtgenoot Guljaan Dees; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-
Reijns; Danilo Obrie en schoonvader Agostino Belviso; Diny Bakx-Havermans en echtgenoot Adriaan 
Bakx; Paul Volleman echtgenoot van Margriet van de Vijver; overleden ouders Gilbert Vermeirssen en 
Angél Vermeirssen-de Block en familie 
woensdag 28 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 1 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 24 februari 19.00 uur: praise & worship viering 
zondag 25 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem, overleden familie; Jeanine 
Ysebaert echtgenote van Luc Deyaert; Trees Martinu weduwe van Miel Wante; Marcel Celie 
echtgenoot van Georgette de Vliegher; Jozef Vercauteren weduwnaar van Agnes Janssens; Marie van 
Wanrooy weduwe van Kobus Decendre 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Walter van Vlierberghe echtgenoot van Ria van den Brande en kleinzoon Dion van 
Vlierberghe; Leonard Willaert echtgenoot van Irma van Dam; Annelies de Waal en overleden ouders 
dinsdag 27 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Lara, dochtertje van Ivan en Juliana Casteels 
mededeling: Zoals op meerdere plaatsen in Nederland het geval is, heeft ook Clinge een gebrek aan 
palmtakjes. Dit komt vooral door de aanwezigheid van de buxusmot. Daarom onze vraag of er mensen 
zijn die toevallig een buxusstruik in hun tuin hebben waaruit palmtakjes geknipt kunnen worden. Ze 
kunnen vanaf begin maart in onze kerk afgegeven worden. Alvast heel veel dank. 

 
Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Georgette De Koning en echtgenoot Adriaan 
Driedijk 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: Tilly Mangnus-Serrarens; Ida Vink; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-
Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie 
 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 26 februari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: jaargetijde Eugenius Maas met gedachtenis van dochter Margo, schoonzoon Karel, familie 
Maas en familie van de Lavoir 

 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele  
intenties: jaargetijde Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie 
 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 25 februari 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 
Cantallegria 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Paula Hoogstraate-Serrarens echtgenote 
van Piet Hoogstraate 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 februari 

 
Hulst 
zo 25 feb 11.00 uur:  w&c viering 
wo 28 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 28 feb 19.00 uur:  eucharistie 
vr 1 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 24 feb 19.00 uur:  praise& 
 worship viering 
zo 25 feb 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 24 feb 19.00 uur: w&c viering 
di 27 feb 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 23 feb 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 24 feb 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 26 feb 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 feb 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 25 feb 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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