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JAAR A 
29ste zondag door het jaar 

 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 45, 1.4-6 
1 Tessalonicenzen 1, 1-5b 

Matteüs 22, 15-21 
 
 

Thema 
Wat God toekomt 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Uitnodiging voor een gebedsviering voor de vrede 

 

Beste mensen,  
Op zaterdag 7 oktober werden we opgeschrikt door geweld dat diepe sporen nalaat. In het Midden-Oosten 
ontplofte een jarenlange vorm van samen-leven. Met hartverscheurende gevolgen voor heel veel mensen. 
Doden, gewonden, ontvoerden, getraumatiseerden, radeloze families, dak- en thuislozen. Angst, verdriet, haat, 
de oproep tot geweld. Radeloosheid. Wat kunnen wij doen, u en ik?  
Ik stelde die vraag aan het einde van een viering in de bedevaartskerk van Kapellebrug en het antwoord kwam 
onmiddellijk en spontaan: bidden! Dat lijkt in een kerkelijke omgeving een gauw gevonden oplossing. Maar als 
je het laat bezinken, dan is dit precies wat we kunnen doen. En moeten doen. Elkaar opzoeken, elkaar kracht 
geven, delen wat ons allen bezighoudt, wat ons bedrukt. Zo samenkomen en bidden, vooral voor de vrede, bidden voor wijsheid, bidden 
voor de slachtoffers, bidden voor al die plekken in de wereld waar mensen in oorlog zijn, waar mensen lijden, bidden opdat wij elkaar nabij 
mogen zijn, wereldwijd, in Gods Naam ook. Zo samenkomen, dat is wat wij kunnen en zullen doen. We zullen voor heel Zeeuws-Vlaanderen 

in een viering in de sfeer en stijl van Taizé op vrijdagavond 27 oktober om 19.00 uur samenkomen in de Emmaüskerk van Terneuzen. 
Iedereen is welkom. Echt iedereen, over alle grenzen heen. Om elkaar tot steun te zijn, om samen te bidden, onze gedachten samen te 
brengen en vooral te bidden om vrede. Noteer alstublieft nu meteen al in uw agenda: vrijdag 27 oktober 19.00 uur, Emmaüskerk, 
Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen. Hoe meer bidders, hoe meer kracht. Rijd samen, probeer mensen om u heen te motiveren. Kom 
van alle kanten. Weet dat u welkom bent. En nodig. Want samen laten we zien dat we bidden om vrede. 

 

 

'Mijn hart bloedt voor alle slachtoffers' 

 

Waar we naar zoeken in deze bittere tijd zijn sprankjes van hoop. Een altijd aanwezig conflict, dat soms smeult en op zaterdag 7 oktober 
met een steekvlam weer oplaaide, houdt de wereld in de greep. Is er nog hoop? Dat is nu een serieuze vraag. Tegelijkertijd wordt er 
voorzichtigjes aan gedacht en uitgesproken dat die hoop er altijd is, hoe klein en ver weg ook. Want de hoop is altijd het al lerlaatste dat 
sterft… Toch wordt erkend dat de situatie in de regio heel ernstig is. Wat gebeurd is, is vreselijk, met zovele slachtoffers aan beide 
kanten. En hoeveel slachtoffers gaan er nog vallen? Welke reacties kunnen we nog verwachten? In de Gaza dreigt een enorme 
geweldsexplosie. Maar blijft dit beperkt tot Gaza en Israël? Of worden steeds meer partijen dit intense conflict ingezogen? Wat doen de 
VS, Irak, Iran en Libanon? Hoe reageert Europa? Wat gaat dit betekenen voor velen wereldwijd? 
Partijen aan tafel krijgen lijkt op korte termijn geen optie. Een oplossing van buiten de regio? De internationale gemeenschap die ingrijpt? 
Die zegt: 'Genoeg is genoeg.' Een internationale vredesmacht? Het is nog maar de vraag of dit allemaal realistisch en uitvoerbaar is. Het 
is zelfs een reële vraag of we niet terug moeten in de geschiedenis. Zijn de grenzen in het Midden-Oosten wel goed getrokken? Is er 
voldoende rekening gehouden met welk volk waar leefde? Een enorme uitdaging. 
Wat kunnen wij doen? U en ik? Niet veel. Zeker niet in deze verhitte dagen. Maar wij moeten zeker toch de hoop voor ogen houden. 
Vurig bidden om vrede. Samen, verbonden met elkaar. Opdat al het vreselijke bloedvergieten stopt. De nuance zoeken. Maar ook elkaar 
respecteren en elkaar de vrijheid gunnen om vanuit zorgvuldigheid en vanuit het diepst van je hart afgewogen te kunnen zeggen wat je 
zeggen wilt. Ik wens ons en onze wereld wijsheid en liefde toe. En Gods nabijheid.  

 

pastoor Wiel Wiertz, 
puttend uit een artikel in BN DeStem van woensdag 11 oktober 2023 
 

 

Kerstzangavond met medewerking van o.a. nieuw te vormen Jeugdkoor 
 

Op vrijdagavond 22 december wordt een oude traditie in ere hersteld namelijk: de kerstzangavond in de H. 
Willibrordusbasiliek. De Cantorij der Basiliek opent hiermee het ‘Jubileumjaar 50 jaar Cantorij der Basiliek’ en 
tekent met medewerking van het Dameskoor voor de organisatie. 
We gaan samen met alle aanwezigen en ondersteund door o.a. organist Marcel Mangnus bekende en 
(misschien nog minder) bekende kerstliederen zingen en luisteren naar teksten en kerstzang door de koren. 
Maar wat is een kerstzangavond zonder de inbreng van kinderen en jongeren? Hun inbreng is van groot belang 
en daarom willen we heel graag een Jeugdkoor vormen. De repetities hiervoor staan onder leiding van Marjan 

Bun en zijn op maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.00 uur in basisschool Nobelhorst (Vondelstraat 1, Hulst). Ze starten na de 
herfstvakantie. 
Als uw kind mee wil doen, is het in de eerste plaats belangrijk dat we er zeker van zijn dat het op vrijdagavond 22 december aanwezig 
kan zijn bij de kerstzangavond. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur. 
Voor deelname kunt u uw kind aanmelden vóór 22 oktober, door een mail te sturen naar: marjanbeckers@elevantio.nl 

 

We hopen dat heel veel kinderen zin hebben om mee te komen doen!  

 

De organisatie van de kerstzangavond 
 

mailto:marjanbeckers@elevantio.nl


 
Informatie en intenties 

 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 22 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger em. pastoor F. Verheije m.m.v. 
Basiliekkoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en 
Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Peter de Hullu 
echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; Barbara Verstraeten-Raes echtgenote van Jeroen Verstraeten; 
Jo Kerckhaert en echtgenote Corry Kerckhaert-de Bont 
woensdag 25 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 25 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 
 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 22 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem en overleden familie; Bart Rozijn 
overleden: Bart Rozijn 

 
Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
maandag 23 oktober 9.30 uur: kermisviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 21 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Wilfried Meert; Louis Denessen en 
Elsa van Roeyen; Clementina Thielens en echtgenoot Florent Blommaert 
dinsdag 24 oktober 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 21 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Lies van Bastelaar; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna 
Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 23 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Christina Lemsen; Leon 
van Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de Cock 

 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 22 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger em. pastoor F. Verheije 
intenties: Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Joos de Booij en overleden echtgenote Annie 
Schuren en overleden familie 

 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 22 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Cantallegria  
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Miel en Tilly Picavet-Vermeulen en 
schoonzoon Peter Maasmans; Suzanne en Frans van Himste-Segers en overleden familie; Omère 
Kips echtgenoot van Ivonne Kips-Lockefeer; Theodorus de Bruijn en echtgenote Maria de Bruijn-de 
Meyer, dochter Marie-Louise en als jaargetijde voor zoon Henk; Tiny Verver en overleden familie 
Verver-Bogaert 
mededeling: Op zondag 22 oktober a.s. is er een extra collecte in het kader van Wereldmissiedag. 

 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 21-22 oktober 

 
Hulst 
zo 22 okt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 25 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 25 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 22 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 
ma 23 okt 9.30 uur:  kermisviering 
Clinge 
za 21 okt 19.00 uur: w&c viering 
di 24 okt 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 21 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 23 okt 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 22 okt 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 22 okt 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl  
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