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Nieuwsbrief H. Maria Sterre der Zee
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JAAR A Lezingen Collecte
Plnksterenv Handelingen 2, 1-11 In alle kernen is de gewone collecte
i Y 1 Korintiérs 12, 3b-7.12-13 voor bisdom en eigen geloofs-
Johannes 20, 19-23 gemeenschap. In Hulst is er een extra

collecte bestemd voor het onderhoud
van de basiliek.

Thema
Kom, o Geest

Pinksteren 28 en 29 mei 2023

Pinksteren begint tien dagen na Hemelvaart en valt op de vijftigste dag van Pasen. Christenen herdenken tijdens
de pinksterdagen de uitstorting van de H. Geest.

Het pinksterfeest nodigt ons uit om de vleugels van ons geloofsleven uit te slaan en een nieuwe wind te laten
waaien daar waar ons geloof, tradities en wetten onder een dikke verstikkende laag stof zijn terechtgekomen.
Meer dan ooit hebben we binnen onze gemeenschap mensen nodig die het verhaal van Jezus van Nazareth
inspirerend en bezielend kunnen vertellen, die zijn Liefde voor God en mens niet enkel in- maar ook uitademen.
We hebben mensen nodig, die de gaven van de Geest zoals vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid
en trouw weten in te bouwen in hun persoonlijkheid en ook weten uit te stralen naar anderen toe.

Pinksteren is beseffen dat we als windturbines zijn, die men op zandbanken of hoger gelegen gebieden plaatst
als bronnen van alternatieve energie. Als christenen worden we voortdurend geroepen de wieken van ons
geloof, van onze persoonlijkheid in beweging te laten brengen door Gods Geest om zo duurzame, groene
energie op te wekken: de alternatieve, mooie energie van Gods vurige liefde voor mens, Kerk en wereld, om
kinderen van de wind te worden, Gods wervelende pinksterwind die leven brengt en leven doet.

Pinksteren
Beste mensen,
In deze tijd van Pinksteren, feest van de gave van de heilige Geest, mag in nabije woorden worden neergeschreven wat grote uitwerking
heeft. Voor ieder van ons persoonlijk, voor ons menselijk samenleven en voor de wereld die wij gezamenlijk bewonen en beheren.
Probeer de volgende woorden op u te laten in-werken.
Ik zal mij richten op het vasten van alles wat tegengesteld is aan liefde. Vasten van ongeduld en zoeken naar geduld. Vasten van
onvriendelijkheid en zoeken naar vriendelijkheid. Vasten van arrogantie en streven naar dienen van anderen. Vasten van wrok en
zoeken naar verzoening. Vasten van leugens en me verheugen in de waarheid.
In alles wil ik boven alles de liefde zoeken. Liefde is het grootste geschenk en eindigt nooit.
Kom heilige Geest, blaas uw ‘adem van Leven’ over mij en zet mij in het spoor van Gods liefde.

pastoor Wiel Wiertz, met dank aan Elianne van den Heuvel

In memoriam pater Willy Weemaes

Op 4 juli 1938 werd pater Willy Weemaes geboren te Sint Jansteen in een groot gezin. Op zijn
twaalfde ging hij naar de paters maristen in Hulst en Lievelde. Met zijn jongste broers heeft hij
hierdoor nauwelijks kunnen spelen, maar op latere leeftijd leerden ze elkaar beter kennen. Op 5
maart 1966 ontving hij de priesterwijding en werd hij als missionaris uitgezonden naar de
eilanden in de Stille Zuidzee, in Australié en Papoea-Nieuw-Guinea. Toen hij uit de missie
terugkwam, zette hij zich van 1998 tot 2004 volop in voor het pastoraal werk in de regio Oost-
Zeeuws-Vlaanderen, ook als eindverantwoordelijke priester. In vele liturgische vieringen in alle
parochies van de regio ging hij voor en was hij vele mensen persoonlijk nabij. Op zondag 7 mei
2006 mochten wij als parochie zijn 40-jarig priesterfeest meevieren in Hulst. Nog enkele jaren
ging hij naar Enschede en Deventer voordat hij in april 2017 definitief terugkeerde naar Hulst.
o Helaas ging hij sukkelen met zijn gezondheid. Na zijn herseninfarct moest hij noodgedwongen
\ e _— N gaan wonen in de Blaauwe Hoeve, waar hij overleed op 14 mei 2023.

Pater Weemaes vertelde wel eens over zijn leven in de missie, waar hij ruim tien jaar door afgelegen, uitgestrekte en soms
onherbergzame gebieden trok en jonge mensen begeleidde bij hun keuze tot religieus leven. Hij zette zich met hart en ziel in voor de
opbouw van de plaatselijke kerk. Het waren tropenjaren en het leven was primitief. Hij omschreef zijn eerste maanden er dan ook als
'niet gemakkelijk’.

Wij kenden pater Weemaes als een gezellige en betrokken man, met een kwinkslag, maar ook als chaotisch en wars van protocollen. Zo
was een agenda nergens goed voor en op tijd komen kwam ook niet altijd in zijn woordenboek voor. Tot de laatste jaren fietste hij door
zijn geliefde streek en deed hij graag mee met allerlei activiteiten.

Wij kunnen hem alleen maar dankbaar zijn voor al het werk dat hij heeft gedaan en wat hij voor ons heeft betekend.
pastoor, parochiebestuur en pastores Parochie Heilige Maria Sterre der Zee




Nieuws vanuit het bisdom Breda
Graag brengen wij twee cursussen onder de aandacht die het bisdom Breda de komende periode organiseert:

1. Geloofscursus — Kerkgeschiedenis
U kunt zich nog altijd aanmelden voor het onderdeel 'Kerkgeschiedenis' van deze geloofscursus. Deze start op woensdag 24 mei om
19.30 uur in het Praathuis Lourdeskerk, aan de Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom. We zullen op drie avonden, 24 en 31 mei
en op 14 juni steeds van 19.30 tot 21.30 uur enkele belangrijke periodes in de geschiedenis van de Kerk bespreken. De cursus wordt
verzorgd door theoloog en historicus Ben Hartmann. Deze reeks is onderdeel van het grotere geheel van de geloofscursus, maar u
kunt deze ook afzonderlijk volgen.
Meer informatie: https://www.bisdomvanbreda.nl/bijeenkomsten/start-geloofscursus-kerkgeschiedenis

2. Geloof in kunst
Alle eeuwen door hebben mensen hun geloof verbeeld en verklankt. Met diaken Frank van Gerven als gids onderneemt u in vier
zaterdagmiddagen (op 3, 17 en 24 juni en 1 juli 2023) van 14.00 uur tot 16.00 uur een verkenningstocht door de wereld van de
religieuze kunst. Deze langlopende en steeds goed bezochte cursus vindt dit jaar plaats in de pastorie van de Sint Jansbasiliek,
Markt 17, 4901 EP te Oosterhout. De vijfde bijeenkomst wordt gehouden op 15 juli op een nader te bepalen locatie.
Meer informatie: https://www.bisdomvanbreda.nl/cursus-geloof-in-kunst-van-start-in-oosterhout

Verder attenderen we u graag op de bisdombedevaart die het bisdom Breda organiseert in de voetsporen van de heilige Bernardus van
23 t/m 28 oktober 2023. Meer informatie: https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdombedevaart

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pinksteren te wensen.

Met vriendelijke groet,
Ben Hartmann, Bisdom Breda

Gemengd koor Con Amore Baexem

Op zondag 4 juni wordt de eucharistieviering van 11.00 uur in Hulst opgeluisterd door
gastkoor Con Amore Baexem, een goed amateurkoor dat bekend staat om zijn veelzijdig
repertoire: klassieke werken, musicals, volksliederen, spirituals, gospels, arrangementen
van popsongs, in vele talen en uit diverse culturen.

De meer dan 55 koorleden komen uit verschillende Midden-Limburgse gemeenten langs
de Maas en de basis van het koor is in de gemeente Leudal. Het koor is in 1982 opgericht
en staat sinds 2011 onder de deskundige en bezielende leiding van Veronika Peerboom-
Chujanova. Pianobegeleiding wordt verzorgd door de vaste pianist Toon Konings.

Hoewel Con Amore een profaan koor is, worden ook kerkdiensten opgeluisterd met
meerstemmige missen en passende koorwerken.

De verdeling tussen mannen- en vrouwenstemmen is ongeveer 1/3 - 2/3.

Het koor is aangesloten bij de KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en
Oratoriumverenigingen in Nederland).

Een ochtend samen poetsen in de basiliek

Het kan gebeuren dat het geluid van stofzuigers u al tegemoetkomt als u op een ochtend de basiliek binnengaat.

Eens in de 5 weken op maandag- of dinsdagochtend zijn er vrijwilligers hard aan het werk met het schoonmaken van de kerk. Een groep
van 2 mannen en 7 vrouwen is aanwezig van 9.30 uur tot 12.00 uur. Er wordt gestoft, gestofzuigd, gedweild en stoelen worden
rechtgezet. Een heel gezellige ochtend met tussendoor een kopje koffie.

Vele handen maken licht werk, dat geldt ook hier. Dus, hebt u wat vrije tijd en wilt u iets doen in onze kerk, dan bent u van harte welkom.
Wij kunnen nog mensen gebruiken. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat, of telefonisch via het parochiecentrum, Steenstraat 9,
tel. 0114-754000 optie 2 of via een mail naar pkhulst@hmsdz.nl. Meer informatie kunt u ook op het secretariaat verkrijgen.
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Informatie en intenties
Hulst H. Willibrordus
zaterdag 27 mei 10.30 uur: eerste heilige communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz,
pastor K. Van de Wiele en pastor M. Dieleman
zondag 28 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v.
de Cantorij der Basiliek
intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; jaargetijde
overleden ouders Aarts-Frijns; familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes;
familie Michielsen van Acker en overleden kinderen; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-
Fermont; Remie Neelemans; voor mijn overleden echtgenoot, vader en opa Karel Verhaegen; Leonid
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenoot Maria Roels; Leon de Bleijser; August de
Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Clementine De Beule-Verbist en echtgenoot Richard De Beule;
pater Willy Weemaes; Rosemiek Meijers-Kas en echtgenoot Eddy Meijers
maandag 29 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v.
Basiliekkoor
woensdag 31 mei 18.30 uur: rozenkransgebed
woensdag 31 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden
kinderen
vrijdag 2 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; Alphons Blommaert en echtgenote
Mathilde de Vos en overleden ouders; pater Joop Reurs
overleden: pater Willy Camiel Anna Weemaes, 84 jaar; mw. Rosalia Maria Bertha Meijers-Kas weduwe
van Eddy Meijers, 74 jaar
mededeling: Op zondag 4 juni zingt het koor Con Amore uit Baexem tijdens de viering.

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 28 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem en overleden familie; Fons en
Mientje Broeckman-Jansen; Bernard en Clara van Acker-Cerpentier; Emiel en Yvonne Martine t-
Schelfaut en schoonzoon Fons; George van Daele echtgenoot van Bea de Cock

zondag 28 mei 14.00 uur: eerste heilige communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en
pastor K. Van de Wiele

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken
dinsdag 30 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

Clinge H. Henricus

zaterdag 27 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’

intenties: Ingrid Grofsmid; Wilfried van Huffel en echtgenote Yvonne Cleijman; Maria Verbist met
gedachtenis aan haar ouders; Jozef van de Vijvere echtgenoot van Alma Mahu; Jules van den
Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

dinsdag 30 mei 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

dinsdag 30 mei 19.00 uur: rozenkransgebed aan het Mariabeeld achter in de kerk

overleden: Anita Franckaert echtgenote van Jo Hageman, 77 jaar

Nieuw-Namen H. Joseph

vrijdag 26 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Alfons Smet echtgenoot van
Irene van Puijvelde; Jeanne van Royen weduwe van Eugenius van Wesemael; Henk Vercauteren
weduwnaar van Marie-José van de Vijver en levensgezel van Elvire Balliauw

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 27 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero
intenties: overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van Damme; Joos Cappendijk en overleden
familie; Lies van Bastelaar; overleden ouders Vink-Lambert met gedachtenis van overleden dochter
Tiny; overleden echtpaar Joos en Juliétte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen,
overleden echtgenoot en familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zaterdag 27 mei 14.00 uur: eerste heilige communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en
pastor K. Van de Wiele

zondag 28 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: overleden ouders Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Roos
Morcus-van Stevendaal; overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen
De Blaauwe Hoeve Hulst

Overzicht vieringen
rond 27-28 mei

Hulst

za 27 mei 10.30 uur: ehc
z0 28 mei 11.00 uur:  eucharistie
ma 29 mei 11.00 uur: eucharistie
wo 31 mei 18.30 uur: rozenkrans
wo 31 mei 19.00 uur: eucharistie
vr 2 juni 19.00 uur: eucharistie
Koewacht

Z0 28 mei 9.30 uur: eucharistie
z0 28 mei 14.00 uur: ehc
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 30 mei 19.00 uur: eucharistie
Clinge

za 27 mei 19.00 uur: w&c viering

di 30 mei 10.00 uur: gebedsgroep

di 30 mei 19.00 uur:  rozenkrans
Nieuw-Namen

vr 26 mei 19.00 uur:  w&c viering
Vogelwaarde

za 27 mei 19.00 uur:  eucharistie

Kloosterzande/Ossenisse

za 27 mei 14.00 uur: ehc
z0 28 mei 9.30 uur:  w&c viering
Blaauwe Hoeve

z0 28 mei 10.30 uur:  w&c viering

Parochie
H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl
Secretariaat parochie: e-mail:
info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat
van de parochie is te bereiken ma
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.
0114-745000

Voor het maken van een afspraak
voor de ziekenzalving kunt u
contact opnemen met pastoor
Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:
marjandieleman@eparochie.nl
Pastoraal werker F. van Geyt
tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvi@kpnmail.nl
Pastoraal werker R. Grossert
tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:
ralf.grossert@zeelandnet.n|
Kapelaan R. Rojas Romero
gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele
gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

zondag 28 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor en
Cantallegria

intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Gilberte en Joseph van den Bogaert-Voiron; Annie van Kerkhoven-van de
Wiel; Madeleine en Alphons Delforge-Verschuren en overleden familie; Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Johan
Vernimmen echtgenoot van Annie Vernimmen-Dobbelaar; Jes en Bonnie Penneman-Naessens; jaargetijde José Burm-Vermeirssen en
echtgenoot René Burm; Fons de Wilde echtgenoot van Suzan de Wilde-Boogaert; Jo Boogaert en familie

mededelingen: Op eerste pinksterdag is er een extra collecte in het kader van de Week voor de Nederlandse Missionaris. Met deze
collecte steunen we onze missionarissen als zij financiéle zorgen hebben of als zij op verlof willen komen. Met hun inzet ver weg
verdienen  zij zeker onze waardering en steun. Uitgebreide informatie over hun werk vindt u op
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

Op tweede pinksterdag is er géén viering in de kapel.



mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

