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JAAR - A 
4de zondag van Pasen 

Roepingenzondag 
 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 2, 14a.36-47 
1 Petrus, 2, 20b-25 
Johannes 10, 1-10 

 
 

 

Thema 
De Herder 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

In memoriam Margriet Hermans-Bryssinck 

 

“Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, Heer.” 
Deze woorden van de kerkvader Augustinus komen in deze dagen rond Pasen en het overlijden van Margriet steeds weer in me op. 
We hebben er samen vaak over gesproken en over nagedacht.  
Hoe zou het zijn om in God rust te vinden? Een vraag die Margriet bezighield. 
Op 14 april jl. is zij in de leeftijd van 86 jaar de roep van de verrezen Heer gevolgd om in Hem rust en vrede te vinden.  

 

Wij blijven Margriet herinneren als een betrokken vrijwilligster van onze parochie. Zij was actief als koster en lid van de werkgroep 
liturgie. In vele uitvaartdiensten vond zij woorden van troost voor de nabestaanden. 
Haar geestelijk leven en de verdere vorming op gebied van geloof en spiritualiteit waren voor haar altijd belangrijk. 
Zij volgde de driejarige oecumenische pastorale school in Goes en gaf in onze parochie leiding aan een van de groepen van ‘Geloven 
nu'. 
Ook op het secretariaat van de toenmalige H. Willibrordusparochie heeft Margriet veel werk verzet.  
In vele ontmoetingen en gesprekken heeft zij mensen bemoedigd en geïnspireerd. Dankbaar was zij voor het vertrouwen van mensen 
die hun verhaal met haar deelden. 

 

Niet alleen in de parochie maar ook in de kapel van de Blaauwe Hoeve was Margriet actief. Zij droeg haar steentje bij als lector, koster 
en voorganger.  

 

Op 25 maart 2010 is Margriet voor al haar verdiensten en haar inzet benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Haar man Achiel heeft deze mooie gebeurtenis nog mee kunnen maken en kunnen 
zien hoe zijn vrouw in het zonnetje werd gezet. Hij overleed enkele maanden later op 14 juli 2010.  

 

Ook aan het ontstaan van onze nieuwe parochie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen heeft Margriet een 
bijdrage geleverd. Want uit de vele inzendingen met voorstellen voor de naam van de toekomstige 
parochie werd haar voorstel uitgekozen. 
Als dank ontving zij uit handen van de vicevoorzitter van de parochie dhr. Bosman een beeldje van 
Maria, Sterre der Zee. 

 

Met dankbaarheid denken wij terug aan het leven van Margriet in ons midden en hoe zij samen met 
ons vorm en inhoud heeft gegeven aan het geloof in onze tijd. 
Tijdens de uitvaartdienst in de kapel van de Blaauwe Hoeve hebben wij op 20 april jl. afscheid 
genomen van Margriet.   

“Vrede zij u”, zei de verrezen Christus tot zijn leerlingen.  
Dat deze wens nu voor Margriet mag klinken. Dat zij mag leven in vrede, mag wandelen in het Licht.  

 

Ralf Grossert p.w. 
 

 

Bisdombedevaart: In de sporen van Sint-Bernardus van 23 t/m 28 oktober 2023 

 

Afgelopen maanden is er al informatie in de parochies gekomen over de bisdombedevaart. 
Ook zijn er bijeenkomsten geweest om u beter te informeren, maar het lijkt erop dat het thema 
op dit moment nog (te) ver van ons bed staat. 
 

En toch: waar was Zeeuws-Vlaanderen geweest zonder de Cisterciënzers in onze regio, maar 
ook in Brabant? 
 

De Cisterciënzer Orde is ontstaan in 1098, een periode van monastiek reveil, toen abt 
Robertus van Molesme – een benedictijner abt - met 21 medebroeders naar een 
onherbergzame plaats ‘Cistercium’ (Cîteaux) ten zuiden van Dijon trok. Aan deze plaats 
hebben zij ook hun naam ‘Cisterciënzers’ te danken. 
Hun opzet was de Regel van Sint-Benedictus zo getrouw mogelijk na te leven. In de 

beginperiode leek de orde niet levensvatbaar. Met de komst van St. Bernardus, zijn verwanten en vrienden kreeg de orde echter een 
belangrijke impuls. Vanuit Hemiksem (1243) zijn de Cisterciënzers in Bornem (1836) terechtgekomen en vele heren vanuit Zeeuws-
Vlaanderen traden daar in als pater of broeder. 
Vanuit Bornem zijn er heel wat parochies gesticht in Brabant. Denk aan Oudenbosch, Oud-Gastel en Wouw. Op dit moment behoren 
deze parochies tot het bisdom Breda en zijn er ook geen paters meer werkzaam. 



Hoewel deze bisdombedevaart in naam misschien minder aanspreekt dan een bedevaart naar Polen, Rome of Italië, is hij juist heel 
bijzonder voor Zeeuws-Vlaanderen. Gaat u mee? 
Er komen een drietal verdiepingsavonden: 

• 'Bernardus als reformator' op donderdag 20 april om 20.00 uur in de basiliek van Oudenbosch. 

• 'Het werk en leven van Bernardus van Clairvaux' op woensdag 10 mei om 20.00 uur in de Michaëlkerk van Breda. 

• ‘Geloven is beminnen, Bernardus' kijk op de mens' op dinsdag 13 juni om 20.00 uur in de Emmaüskerk van 
Terneuzen. 

Informatie over de reis en de lezingen is te vinden op www.bisdombedevaart.nl 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 30 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 
Basiliekkoor 
intenties: jaargetijde Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout; overleden ouders Aarts-
Frijns; familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Fons d’Haens en echtgenote Gusta Serrarens; Leon de Bleijser; Piet d’Haens en 
echtgenote Marie Cornelissens en overleden familie; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; Agnes van Bokstel-Mentzij en echtgenote Johannes van Bokstel; 
Netty Verstraeten-Franckaert echtgenote van André Verstraeten; Joseph Heijens en overleden familie 
Heijens-Blom; overleden ouders Augustinus Ferket en Petronella Poulussen en kleinzoon Auk de Maat 
woensdag 3 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 3 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 
donderdag 4 mei 18.45 uur: dienst ten behoeve van Dodenherdenking met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele 
vrijdag 5 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; pater Joop Reurs 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 30 april 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: jaargetijde Wouter Martinet 
 
Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 2 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: pastor Claessens; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 29 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Wilfried Meert; Ingrid Grofsmid 
dinsdag 2 mei 10.00 uur: woord- en communiedienst met aansluitend mogelijkheid tot aanbidding 
tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 29 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Leon Verschueren; Lies van Bastelaar; overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van 
Damme; Alfons van Goethem met gedachtenis van overleden echtgenote Emma van Goethem-
Remorie; Anna Maria Lemsen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 30 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Frans van den Bergen 
 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 30 april 10.30 uur: geen viering 
Dit is de vijfde zondag van de maand. Dan is er géén viering in onze kapel. Op zondag 7 mei bent u 
weer van harte welkom! 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 29-30 april 

 

Hulst 
zo 30 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 3 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 3 mei 19.00 uur:  eucharistie 
do 4 mei 18.45 uur:
 Dodenherdenking 
vr 5 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Koewacht 
zo 30 apr 9.30 uur:  eucharistie 
O.L. Vrouw ter Eecken 
di 2 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 29 apr 19.00 uur:  w&c viering 
di 2 mei 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 29 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 30 apr 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 30 apr 10.30 uur:  geen viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   

 

mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

