
 

 

BEZOEK aan BRUGGE 

Op zondag 25 juni a.s. wordt er een uniek bezoek gebracht aan Brugge. 

Ook u kunt hieraan deelnemen. 

Brugge en Aardenburg hebben in het kader van de Maria-verering nauwe historische 

banden. Vandaar dat we in het kader van 750 jaar Aardenburg-Bedevaartstad een 

bezoek brengen aan Brugge. 

De historie: 

De relikwie van het Heilig Bloed werd door graaf Diederik van den 

Elzas rond 1150 mee naar Brugge genomen. Het wordt nog ieder 

jaar, zoals velen hier in de streek weten, vereerd  in de 

indrukwekkende Heilig Bloedprocessie. Van oudsher had 

Aardenburg op velerlei vlak bijzondere banden met Brugge. En zo 

kreeg Aardenburg, dat toen nog Rodanborgh heette, ook (een 

deel van)  deze kostbare reliek. Dat geschenk dateert volgens een 

oude kroniek uit 1256. 

Dat was vlak voor het jaar 1273 waarin zich de eerste wonderen 

openbaarden aan het beeld van de Maagd Maria  “die God 

voortbrengt”.  

Die gebeurtenis van 1273 houden we nog steeds in ere. Vandaar dat we nu, in 2023, 

herdenken  dat 750 jaar geleden Aardenburg  een bedevaartstad is geworden. Vanaf 

de twaalfde eeuw al was Rodanborgh één van de vooraanstaande steden van 

Vlaanderen. De verbinding met de zee via de Ee was ook van groot belang voor de 

handel met het buitenland. De stad was lid van de Vlaamse Hanze van Londen. Dat was 

een verbond van havensteden in West- en Noord-Europa. Schepen voerden producten 

aan en af. Van Zuid-Europa tot de landen rond de Baltische Zee en handelswegen 

voerden tot ver in Rusland.    

Vlaamse graven en sommige koningen verleenden de stad Aardenburg bijzondere 

voorrechten, zoals het stadsrecht kort voor 1187, vergunning voor een jaarmarkt en 

vrijheid van tol op omringende wateren.  

Naast de vele handelslieden uit heel Europa stroomden na 1273 ook grote groepen 

pelgrims naar de Aardenburgse  Onze Lieve Vrouwekerk. De stad werd één van de  

belangrijkste bedevaartplaatsen van Vlaanderen.  



In de week na Pinsteren, de lange weecke van Sinxen genoemd,  stonden alle 

plechtigheden in het teken van de Mariaverering waarbij de verbinding met Brugge 

duidelijk naar voren kwam. Op Pinkstermaandag kwamen jaarlijks de Brugse 

handschoenmakers naar Aardenburg om het Mariabeeld met een nieuwe mantel te 

vereren. Op dinsdag  hield men een processie met de reliek van het Heilig Bloed. Daarbij 

waren de Brugse bedelorden betrokken.  Vergezeld door de kapittels van de grote 

Brugse kerken ging men op donderdag in een grootse ommegang naar 

Hannekenswerve dat ten noordoosten van Rodanborgh lag, iets boven het huidige 

Draaibrug, waar een plechtige Mis werd opgedragen. Het Mariabeeld werd bij deze 

processie in een glazen schrijn meegevoerd. Het was dan gekleed in de mantel die  op 

de maandag ervoor was geschonken.  

De vroegere band met Brugge zorgde ervoor dat de Mariaverering  

toch werd voortgezet na de neergang in de 17e en 18e eeuw. De 

jaarlijkse processie met het Heilig Bloed op donderdag wordt 

verwisseld met de zogenaamde “knikprocessie” op woensdag. 

Daarbij werd voor het Mariabeeld op het Brugse stadhuis halt 

gehouden en met een hoofdknik eer gebracht aan Maria. Van 

lieverlee werd het Brugse beeld steeds meer geïdentificeerd  met het 

vroegere beeld van Aardenburg.  

En op grond van deze historische banden wordt er nu dus een 

bezoek gebracht aan Brugge. De goede banden met de stad en 

het bisdom zijn er immers nog altijd. 

 

Zondag 25 juni bezoek aan Brugge.   

Om 8.45 uur wordt per fiets vertrokken vanaf de kerk te Aardenburg. Er kan ook met auto 

(op eigen gelegenheid) naar Brugge gereden worden. Om 11.00 uur wordt de H. Mis 

bijgewoond in de Heilge Bloedbasiliek op de Burg in Brugge. Na de dienst wordt er zowel 

in de bovenkapel als in de benedenkapel uitleg gegeven door een lid van de Confrerie 

van het Heilig Bloed. De eigen meegebrachte lunch nuttigen we in de tuin van het 

bisschopshuis. ’s Middags krijgen we een 

rondleiding in het bisschopshuis. Eind 

van de middag keren we terug naar 

Aardenburg. Iedereen is van harte 

welkom. Deelname is gratis. 

U dient zich wel vooraf aan te melden. 

Dat kan via Marc Moens 06-51996052, 

via mail  

aardenburgbedevaart@zeelandnet.nl 

of via het parochiecentrum in Oostburg 

(0117-453374). 
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